e Âmerika'yla 
Bağlanan 
Kölelik 


Anlaşması 
Yırtılsın! 
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Barış Derneği, 2. Olağan Genel Kurulu'nu, 3-5 Nisan günleri arasında İstanbul'da topladı. Genel Kurul, Türkiye barış güçlerinin ulusal forumu olarak gerçekleştirildi. 

Kongre'yi izlemek ve Türkiye barış güçleriyle görüşmek üzere ülkemize gelen Yunanistan Detant ve Barış Komitesi Genel Sekreteri Stratos Korakas, Hollanda Barış (Komitesi Temsilcisi Hans van der Velde ve Federal Almanya Barış Komitesi Temsilcisi Gunnar Matthiessen, Güneşli Dünya'yı da birlikte ziyaret ettiler. 

Kongre'ye gönderilen çok sayıda mesaj arasında Dünya Barış Konseyi'nin, FKÖ Başkanı Yasser Arafat'ın; Macaristan, Çekoslovakya, Kamada, Kıbrıs, Danimarka ve 


nin; Yabancı Üslere Karşı Yunan Komitesi Başkanı G. 
Koumanakos'un; Server Tanilli ve Davutpaşa Cezaevi'nden Aydın Engin'in mesajları, Kongre'ye katılanlarca, il 

le karşı! ndı. 

DİSK, Türk-İş ve bağımsız sendika temsilcileriyle, meslek, yığın, kadın ve gençlik örgütleri temsilcileri ve bilimadamları, sanatçılar, spor yazarları ve CHP sol kanat milletvekillerinin de katıldığı on yuvarlakmasa ve komis- 


yon toplantılarında, “dünyada, bölgemizde ve ülkemizde barış hareketinin önünde duran önemli sorunlar” tartışıldı 30 karar alındı. 

Kongre, Türkiye barış güçlerinin dünya'da ve Türkiye'de kalıcı bir barışın sağlanmasına yönelik yeni çalışma dönemine ilişkin görevlerini saptadı. 

Ülkemizde barış hareketinin genişliği ve yaygınlığın- dan hareket edilerek, Türkiye barış güçlerinin önündeki yeni görevleri yetkinlikle başarmalarını sağlayacak bir tüzük değişikliği yapıldı ve derneğin adı “Barış Komitesi" derneği olarak değiştirildi. 

Kongre'de, politik detantın askersel detantla tamamlanmasına yönelik çabaların yoğunlaştırılması, kitle 


mesinin engellenmesi, Salt-2 Anlaşmasının onaylanması yolunda uğraş verilmesi, Dünya Silahsızlanma Konferansı'nın bir an önce toplanr | (G — 
Anlaşması örgütü) ve METO (Ortadoğu Anlaşması Örgütü) gibi yeni askersel bloklara karşı çıkılması, Türkiye'nin NATO'dan çıkmasına ve ikili kölelik anlaşmalarının yırtılması için savaşım verilmesi; Spor'un soğuk savaş kışkırtıcılığı için araç o- 


til günleri dayanışmalarını belirtmek için gelen işçilerle, köylülerle, 


larak kullanılmasına karşı çıkılarak, emperyalizmin Moskova Olimpiyatları'nı boykot etme girişimlerine karşı savaşım yürütülmesi; barış düşmanı hegomonyacı Maoculuğun sergilenmesi yönünde kararlar alındı. 

Alınan kararlara ek olarak, Kongre'ye katılanlar, Bulgaristan Halk Cumhuriyeti başkenti Sofya'da yapılacak olan Barış İçin Halkların Dünya Parlamentosu'na, ulusal planda etkin bir biçimde hazırlanılması yönünde çaba harcayacaklarını belirttiler. 

Kongre'de vurgulanan diğer bir nokta da, barış için verilen savaşımın demokrasi için verilen savaşımdan ayrılamayacağı; bu nedenle başta 141-142 olmak üzere tüm antidemokratik uygulamalara 


desteklenmesinin gerekli olduğu idi. Bu bağlamda, kül- tür yaşamı ve demokrat basın üzerindeki baskıların ve bu baskıların somut örnekle- 


zetesinin kapatılmasına karşı ardıcıl savaşım verilmesine; insan haklarının korunması ve güçlü bir demokrasi hareetinin oluşturulması için barış ve demokrasi güçlerinin en geniş eylem birliğinin sağlanması yolunda çaba gösterilmesine karar verildi. 


Latin Amerika'nın 34 ülkesinden komünist partileri ve devrimci hareketlerinden temsilciler Mart ayı sonların- 


İda sosyalist Küba'nın baş- 


kenti Havana'da bir konferans yaptılar. 


Havana (o Konferansı'nı 
Küba Komünist Partisi ile Barış ve Sosyalizm Sorunları dergisi düzenledi. Konferans- ta elealınan belli başlı konular şunlar oldu: Latin Amerika'da sınıfsal yapı, işçi sınıfı ve onun emperyalizme karşı savaşımındaki bağlaşıkları, u- 


HAVANA FORUMUNDAN YÜKSELEN SES 


lusal politika ve toplumsal kurtuluş savaşımında devrimci ve demokr güçlerin birliği, Latin Amerika'da sosyalist devrim ve onun bugünü ve geleceği. 

latin Amerika komünistleri ve devrimcilerinin Havana Toplantısı hiç kuşku yok ki halkların politik ve toplumsal ezgiden kurtulma savaşımında yeni, önemli bir etken olacaktır. Bu ülkeler Küba halkının, Nikaragua emekçilerinin örneğini izleyecek, er ya da geç özgürlüğe kavuşacaklardır. 


- Anısını Yaşatacağız 


Şişli 20 Temmuz İlkokulu öğretmeni, TÖB-DER üye- 


si Alptekin Kordağ, 29 Şubat Cumartesi günü Şişli ca- 


=|- mii durağında belediye otobüsüne binerken faşistler. tarafından silahla taranarak katledildi. Talip Öztürk'ün 


c»naze töreninde en önde yürüyen ve “Kanlı kızıl mermere kazıdık. senin de adını, onbinlerce öğretmenin inancında, bilincinde, sınıf kininde yaşıyorsun” yazılı pankartı taşıyan ilerici öğretmen hareketinin savaşori Kordağ'ın katli, yalnızca öğretmenler arasında değil, tüm ilerici yurtsever çevrelerde büyük üzüntü uyandırdı. 


Açığa alınan öğretmenlerin görevlerine döndürülmesi, tutuklu öğretmenlerin serbest bırakılması, TOB-DER'in açılması, soruşturmaların durdurulması için yürütülen savaşımın ileri hatlarında savaşım verirken öldürülen Kordağ, evli ve bir çocuk babasıydı. 


yerlerine yakın olan işyerlerinden, hemen hergün grevci işçilere ye- 


Grevdeki işçilerle ulusal ve uluslararası ölçekte dayanışma ,büyük önem taşıyor. Elbette grev savaşımında işçiler öncelikle kendi güçlerine, örgütlülüklerine, inanç ve kararlılıklarına güveniyorlar. 
Ama dayanışmayı da savaşımlarını ve morallerini daha da güçlendirici, demokrasi güçlerinin birliğini pekiştirici, gerici çevrelerin grevcileri yaktlayıp çembere alma operasyonun kırıcı son derece önemli bir etken olarak değerlendiriyorlar. Bu değerlendirmedeki noktalar dikkate alındığında, dayanışma bayrağını daha önceki grevlerden daha da yükseklere kaldırmak günümüz koşullarında yakıcılaşıyor. 


İzmir'de Maden-Iş'in grevde olduğu MESS'e üye Şenkaya, Totomak. Elba ve Ege Endüstri işyerletindeki grev barakaları, özellikle ta- 


ilerici gençler, ilerici kadınlar, ilerici sağlık emekçileriyle, Birlik Dayanışmacı öğretmenlerle, esnaf ve zanaatkarlarla dolup taşıyor 


Çamdibi, Altındağ, Işıkkent, Bornova belediyeleri, kendi bölgelerinde- oturan grevci işçilerden elektrik borçlarını almıyorlar. Ayrıca yine bu belediyeler, fırınlara düzenledikleri baskınlarda el koydukları eksik gramajlı ekmekleri her gün grev yerlerine taşıyorlar. 


Bornova'da kurulan dayanışma komitesi, her hafta bir grev yerini ziyaret ediyor. Komitede Bornova'- lı işçiler, köylüler, esnaf ve zanaatkarlar, öğretmenler, kadınlar, gençler yer alıyor. Her ziyarete yiyecek, erzak, çay ve sigara ile birlikte topladıkları parayı ve davulla zurna getiriyorlar. 


Bornova komitesinden bir esnaf, Bornova'lı esnafların yaptıkları yardımı şöyle somutluyor : 

«Diyelim ki kurufasulyenin kilosu 50 lira. Her bakkaldan her gün yarım kilo fasulye alıyoruz. Bu, bakkal için önemli bir yük değil. 
Günde 25 lira. Ama, bu kadar fasulyeyi 20 bakkaldan toplarsak, 10 
kilo yapar. Yani her gün 500 liralık erzak eder. Bu da grevde olan işçilerin önemli bır bölümünün yiyecek gereksinmesini karşılar.» 

Bu dayanışmanın dışında, grev 


mek getiriliyor. 


Şatak Döküm Fabrikası işçileri, her hafta grevde olan bir işyerine yemeklerini gönderiyor. Fişle yemek yenen Şafak Döküm'de işçiler, fişlerini topluca fabrikanın aşçısı- na vererek, «yemekleri Maden-İş'li grevcilere götür» diyor. 


Gürz Döküm, haftada üç kez işyerine yakın olan Ege Endüstri'- deki grevci işçilere yemeğini gönderiyor. 


Tariş 2 No'lu Üzüm İşletmesi'nde çalışan işçiler bir gün, ellerinde yemekleriyle çıkıyor fabrikadan; grevci Şenkaya işçilerine getiriyorlar yemekle-ini. 

Kimi fabrikalarda, yasal olarak greve katılamayanlar var. Bunlar da maaşlarının 1.500 TL'sini kendilerine ayırıp kalanını grevci işçilere veriyor. 


Kimi işyerlerinde işçiler kağıttan kırmızı karanfil yapmışlar. 
Grev yerlerini ziyarete gelenlere satıyorlar kırmızı karanfilleri... 

İzmir'de demokratik örgütler ve köylüler, “kardeş işyeri” seçiyor. 
Genelde yapılan dayanışmanın yanısıra, her demokratik kuruluş, seçtiği kardeş işyerinin grev süresince zorunlu olan harcamalarını karşılayacak, moral, ürün ve parasal vardım vapacak 


zm 
Vietnam Halkı .. . 
Saygın Bir Önderini Pı Kli eği rıl pırıl güneşli günler Yitirdi görmek inancıyla Vietnam halkı, Çinhindi halkları ve Ginesi Dünya, ülkemizde toplumsal yaşamın her tüm ilerici insanlık, toplumsal ilerleme ve alanında özgürlüklerin ciddi tehditler altında ól- barış davasının ödünsüz bir savaşerini duğu bir dönemde yayıma başlıyor. Türkiye deyitirdi. mokrasi güçlerinin hiç de yabancısı olmadıkları Demokratik Vietnam Cumhuriyeti “kara bulutlar” dolaşmaktadır ülkemizin üzerin-Devlet Başkanı Ton Duc Thang, yaşamı- de. Üstelik bu süreç, emperyalist güçlerce dün- nın 92. yılında ağır bir hastalık sonucun- yada soğuk savaşın yeniden hortlatılması çaba- da yaşama gözlerini kapadı. larının yükseltildiği bir dünyasal süreçle çakış-Thang, okul çağında ve gençliğin- maktadır. 
de Fransız sömürgecilerine karşı savaşa aktif olarak katıldı. Daha sonra yurtdışına kaç- mperyalizm ve ülkemizdeki işbirlikçileri, öyle götı ve savaşımını gittiği yerlerde de sürdürdü. rülüyor ki, emekçi halkımıza gözaçtırmamaya ka- 
1920'de Vietnam'a döndüğünde, işçi hareketinin ön sıralarında yeraldı ve Komü- rarlıdır. Hesapları açıktır. IMF, bu emperyalist örnist Partisi'nin oluşmasında başlıca rol oynayan Devrimci Gençlik Birliği'ne üye oldu. güt dayatıyor: “Devalüasyon yap” diyor; “işçi 1929'da tutuklanarak 20 yıl ağır Kürek cezasına çarptırıldı. Sürüldüğü Sung Son ücretlerini dondur” diyer; “küçük üreticilerin adasında, Vietnam Komünist Partisi'nin bugünki Genel Sekreteri Le Duan ve diğer ön- ürünlerinin taban fiyatlarını düşük tut” diyor; “nederleriyle birlikte Kong Hang Parti grubunu olusturdu. nize gerek bu kadar özgürlük, baskıyı artır” di- 
1930'da kurulan VKP, bu grubu resmen Parti grubu olarak tanıdı. yor. Gerici egemen sınıflar ve onların politik tem-Vietnam halkının verdiği özgürlük savaşı, 1945'te utkuya ulaştı. Ho Şi Min, Viet- silcileri, yöneticiler boyuneğiyorlar, diz çöküyornam Demokratik Cumhuriyeti'ni ilan etti.Ton Duc Thang ve öteki savaşçılar özgür- lar! Ulusal onurumuzu dolara satıyorlar! Ülkemilüklerine kavuştu. zi nükleer bir mezarlığa çevirme planlarına Güneydoğu Asya'nın ilk işçi-köylü devleti, kuruluşundan hemen sonra, emperya- “okey” diyorlar! Türkiye'yi yalnız ekonomik balizmin saldırılarına hedef oldu. Thang, Fransızlara karşı savaşımda önemli görevler al- kımdan değil, politik ve askersel bakımdan da em-Ai. peryalist boyunduruğa daha sıkı koşuyorlar! IMF'- VKP'nin 2. Kongresi'nde Parti Merkez Komitesi üyesi oldu ve bir kaç gün sonra nin direktiflerini, terör ve baskıyı daha da yoğun- da Viğtnam Birleşik Ulusal Cephesi Başkanı oldu. 1945'te Vatan Cephesi kurucuları laştırarak uygulamaya çalışıyorlar. 
arasında, 1960'ta da Demokratik Vietnam Cumhuriyeti Devlet Başkanı yardımcısı ol- No ile imzalanan yeni ikili kölelik anlaşması, du. 1969'da ABD saldırıları döneminde de, Ho Şi Min'in ölümüyle boşalan Devlet ulusal egemenliğimizi daha da ayaklar altına alı-Başkanlığı'na getirildi. yor, bölgemizde barış ve güvenliği tehlikeye atı- 
` Ten Duc Thang, Dünya Barış Konseyi üyesi ve Lenin Barış Odülü sahibiydi. yor. Amerikan emperyalizmine Türkiye'nin iç işle- i rine karışma olanağını bir kez daha tanıyor. Bu i — kölelik anlaşmasına, topraklarımızdaki saldırı üs- i lerine, NATO'ya dayanarak, yükselen işçi sınıfı ` hareketine karşı görülmemiş bir terör dalgası esf Prot to tiriliyor. Toplumsal-ekonomik haklar için çetin sa-S es vaşım yürüten Türkiye işçi sınıfına, “Toplusözleş- 


== me Koordinasyon Kurulu” adı altında, tuzaklar 


T A e ans 


o li bir faşistin getirilmesi . 


ürkiye işçi sınıfı sosyalistleri, e a imzalanan kölelik anlaşmasını, emperyalizmin, önun savaş makinası NATO'nun dünyada ve özellikle Avrupa'da soğuk savaşı tırmandırma girişimleri bağlamında değerlendiriyorlar. NATO'nun Avrupa'ya yeni nükleer füzeler yerleştirme kararına karşı yürüttükleri aktif savaşımi,egemen sınıfların ülkemizde faşizmi tırmandırma, tekellerin bunalımın yükünü emekçilerin sırtına yükleme ve yaşam koşullarına elatma girişimlerine karşı, emperyalizmin baskılarına, egemen güçlerin ülkeyi Ortadoğu'da emperyalizmin serüvenlerine sürükleme yel- 
, enişlerine karşı savaşımlarıyla birlikte yürütüyorlar. 
Ikemizin güvenliğini ve bölge barışını tehdit eden tehlikeli gelişmelere karşı ülkemiz barışsever güçleri, gür seslerini yükseltiyorlar. Türkiye barış güçleri, emperyalizmin bölgemizde yeni savaş ocakları tutuşturma, yeni askersel paktlar kurma girişimlerine karşı, “barış, güvenlik, halklar arasında dostluk ve işbirliği” belgisini yükseltiyorlar. Bunun için, Türkiye barış hareketi, giderek toplumun daha geniş kesimlerini kucaklıyor. Birlik Dayanışma'cılardan TIP'lilere, CHP sol kanat parlamenterlerine, Doğu'lu demokratlara, demokratik yığın örgütlerine kadar, yoğunlaşan tehlikeye karşı, geniş ve güçlü bir barış cephesi oluşuyor ülke-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SEE TöPRAKLARMMIZ 
© NATO'YA DEĞİLE 
Yoxsul KOYEL 


5 Nisan'da 
SOKE'de “NATO'ya Hayır” miting ve yürüvüşü düzenlendi. Birlik Dayanışma düzenlenen ve Emeğin Birliği'nin desteklediği yürüyüş ve mitingde 

topraklarımızın NATO'ya değil, yoksul köylülere verilmesi istendi. Mitinge katılanlar tarafından “NATO'ya karşı yığınsal direniş” belgisini attılar. Lise Onü Alanından başlayan ve Aydın Caddesi boyunca devam eden yürüyüşte “Kahrolsun Amerikan tmperyalizmi “Olüm Füzelerine Hayır”, “Bağımsız Türkiye”, “Ulusal Demokratik Cephe “e Birleş”, Üsle re Elkonsun, Amerika Defolsun”, “Savaş Makinası NATO'dan. Cıkılsın” belgileri atıldı. İstas yon alanındaki mitingde yapılan konuşmada, emperyalıstlere göbeginden bağlı paraba balarının yüzbinlerce köylümüz topraksızken, binlerce dönüm toprağı savaş makinesi NA TO'ya ve ABD'ne saldırganlık üssü kurması için verdiği, boylece de tüm yurdumuzu nükle er bir felaketle yüzyüze getirdiği belirtildi TARIŞ Çırçır Fabrikası işçilerinin, konusma ya pılırken, fabrikalarından attığı “TARİS'te Direndik, Direneceğiz o belaisine. mitinge katılanlar coşkun bir şekilde “TARİŞ işçilerine bin selam” yanıtını verdiler. içilen anddan sonra mi ting son buldu. 


mizde. 

mim; CHP'li. parlamenterlerin ikili kölelik anlaşmasına, saldırı üslerine, açlık paketine, baskı yasalarına karşı parlamentoda yürüttükleri eylemler; işçilerin, ilerici demokratik güçlerin, emekçi halkımızın parlamento dışı savaşımlarıyla örülerek etkinlik kazanıyor. CHP üst yönetimi, hâlâ bu 

ulusal anlamlı konularda sessiz kalıyor. 

İçi sınıfının politik öncüsü, sabırla, inatla, ilkesel ve ardıcıl bir biçimde bir eylem birliği politikası izliyor. Toplumun en geniş kesimlerini, onların politik örgütlerine bakmaksızın, yükselen tehlikeye karşı, barış çatısı altında birleştirmeye çalışıyor. 

Günesi Dünya, bu çerçevede görevinin zor oldu- 
“ğunun bilincinde. Ülkemiz demokrasi güçlerinin “kara bulutlar”ı bir daha dönmemek üzere kovma savaşımında, Güneşli Dünya, “kara bulutlar”ın arasından “sızıp”, savaşıma ışık ulaştırma” ya çalışacak; ama bir gün mutlaka bulutsuz-mulutsuz pırıl pırıl güneşli günleri görmeye olan inancıyla. ' 


” 
P z 


A 
KA 
É 


İ Ac.” pyraa 


hazırlanıyor. Bu tuzak “Kurulu”nun başına MHP'-.. — 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erörisi olaylar. Türkiye'de günlük politik vaşamın önemli karakteristik bir belirtisi durumuna geldi. 1960'ların sonlarında görülmeye. başlayan terörizm, MC dö nemlerinde genişledi. Ecevit'in döneminde daha da genişledi ve günümüzde Demirel yönetimi döneminde hızlı bir tırmanma aşamasına girdi. 


Burjuvazinin en gerici kanadı, faşist terör odaklarını, MHP'nin ve onun yan kuruluşlarını, Türkiye'de uygulanan faşist terörün kaynağı olan bu terör gruplarını görmezlikten geliyor: onların kanlı cinayetlerini örtbas etmeye çalışıyor. Demirel, “bana sağcılar cinayet işliyor dedirtemezsiniz” sözlerini sürekli yineliyor ve bununla AP'nin, MHP ve ona bağlı yan kuruluşlarına kanat gerdiğini doğruluyor. Faşist terör, AP'nin kanatları altında gelişiyor: tekellerin ulusal ve uluslararası çeşitli örgütleri tarafından örgütlenip yönlendiriliyor. CHP üst yönetimi, MHP'nin terör eylemlerine karıştığını arasıra açığa vuruyor. 
Ama bunların emperyalist e ii ve bağlı ulusal düzeydeki örgütleri# bağı olduğunu, arkasındaki sınıfsal güçlerin. tekelci sermayeñin bunları ileri sürdüğünü söylemiyor. 
Hatta ülkeyi yönetirken, bu cinayet odaklarının eylemlerini önleyecek tek bir önlem bile almadı. Öte yandan CHP üst yönetimi, işçi sınıfı sosyalistleriyle bireysel terörist grupları aynı kefeye koyan değerlendirmeler de yapıyor. 


Burjuva politikacılarından hiçbiri, faşist eylemlerin toplumsal-ekonomik nedenlerini açıkça göstermiyor. Türkiye'deki derin bunalım, işsizliğin hızla artması, köylerden kentlere iş bulmak için akan göç dalgası, işçi sınıfının çevresinde büyüyen yarı proleter halka küçükburjuva aydınlarının gelecek perspektiflerini yitirmesi, bütün bunlar gerek faşist terör odaklarının, gerekse “sol” terörist örgüt şeflerinin bu tür eylemler için kadro toplamalarına ve sempatizan birikimi yaratalarına nesnel olanak sağlıyor. Bir yandan faşist terörün egemen çimde tırmandırılması, öte yandan günümüzde politik rejimin antidemokratik niteliğinin biçimce ve özce daha da baskıcı hale dönüştürülmesine parlamenter bir yasallık kazandırmak için yeni baskı yasalarının hızla par- 


lamentödan geçirilmek istenmesi, bütün bun- 


lar, bilimsel bir dünya görüşü olmayan küçükburjuva devrimcisi goşist grupların arasında ayrışmayı: hızlandırıyor. Ve bunlardan birka 'nın, sözde devrimci belgilerle, terörist eylemlere sürüklenmesine yolacıyor. 


“Sol” terörizm karşıdevrimci bir rol oynuyor 


Bugün ülkemizde görülen yaygın şiddet vlemlerinin kuşkusuz belirleyici yanı, egesen stufos tarafından kışkırtılıp yönlendifaşıs terörist hareket ve devlet kadrohu yerleştirilen faşistier eliyle yükleg rest. terördür. Arcak bunun yanısıisvrime: belgilerin ardına gizlenmiş “sol” asxeli vezlaşıms terörist gruplar da, hem *» hem de çoğu kez aynı hede- 


t “'emjerde bulunuyorlar. Faşistlerynt yöntenderie banka soyuyor. politik ciinet işliver hatta sosyalistlere, görüşlerine irs düşen kişilere, saptıramadıkları yığın eyimlerine de suidırıyorlar. Marks, “kutsal olnayan araclar gerektiren amac. kutsal değildir” demiştir. Bu Kural çok önemlidir. Çünkü eroristier hep, politik cinayetleri. “insanlığın kurtuluşu, sosyalizmin çıkarları icin zorunlu olduğu” gerekçesine dayandırıyorlur 


Egemen güçier, “sol” belgiie alındaki bu terorist grupların eylemlerinder. sonuna kadar yararlanın» volunu seçiyorlar. Demokratik özgürlükleri “xısıtlamak, ilericilere saldırmak, ilerici eylew'eri halkın gözünde küçük düşürmek yölüne “ propaganda yapıyor'ar. 


Teröristler istedikleri kadar : belgi kullansınlar, sosyalizmden sözetsinter. hatta +e- 


kelci basın, istedigi kadar, bi. terorist gruplardan “komünist” diye sözetsin Gerçekte, bunların politik görüşleri bulağıkır ve sonunda kücükburjuvazinin cikarlarını dilegeti- 


rirler 
Arkarnza laktisimizd t terori; 


Tekellerin “ö 


teroru on 


/eyemez 


yalnız bizim ülkemizde ve bugün ortaya çıkıvermiş bir olgu olmadığını; köklerinin Rusya'- daki Es-Er'lere (Sosyalist Devrimciler), ondan önce de Narodn.ya Volya'ya kadar uzandığını görürüz. Yığınlardan alabildiğine yalıtlanmak, umutsuzluk ve sabırsızlık, bunların sonucunda uç eylemlere sürüklenmek, geçmişteki örneklerinde olduğu gibi, günümüz kapitalist ülkelerinde ve bu arada ülkemizde de ortaya çıkan “sol” teröristler için tipiktir. 


Işçi sınıfının politik öncüsü, Türkiye'nin içinde bulunduğu derin kapitalist bunalımın yozlaşmış bir ürünü olan “sol” görünümlü terörizmi, bilimsel sosyalizmin ilkeleri ışığında irdeliyor ve eleştiriyor. İşçi sınıfı sosyalistleri, yığınlara, teröristlerin kullandığı “sol” belgilerin canların özünü saklayamadığını göstermek, yığın savaşımlarıng. verdikleri zararı ve bunların terörist eylemlerinin devrimci şiddetle uzaktan yakından ilişkisi olmadığını anlatmak zorundadırlar. Bugün terör eylemlerine sürüklenen genç insanlar, birçok durumda kendilerini devrimci savaşın militanları sayıyorlar. Terörizm karşısında biricik devrimci çizgiyi, onun teröre ilişkin görüşlerini yaymak, bu genç insanları kör gidişten geri çevirmekte, onları egemen sınıfların karşıdevrimci araçları olmaktan kurtarmakta büyük önem taşıyor. 


Politik öncü, “sol” görünümü terörizmin, hangi kılığa girerse girsin özünün tümüyle karşıdevrimci olduğunu saptamıştır. Egemen sınıfların ve onların her boydan baskı örgütlerinin elindeki bu silahı susturmak için, işçi sınıfının politik öncüsü, tüm işçilere. emekçi- 


lere, gençlere, aydınlara, tüm demokrasi, barış, bağımsızlık ve sosyalizm yanlısı insanlara başvuruyor. Özellikle, serüvenciliğe kapılmış tüm dürüst devrimcilere sesleniyor: işçi sınıfının örgütlü, yığınsal savaşım çizgisine gelin! Size dayatılmak isienen, ya eylemsizlik ya terörizm ikilemine aldanmayın! Baskının, zorbalığın her türüne örgütlü, yığınsal eylemlerle karşıkoyun' 


Terörü politik öncüye bulaştırma girişimleri 


Gerici, tekelci, Maocu basın, “sol” görünümlü terörizmin cinayetlerini, işçi sınıfının politik öncüsüne bulaştırmak için, iğrenç bir kampanyayı gürültüyle öne çıkarıyor. Bu kampanya, işçi sınıfının politik öncüsüne karşı saldırıyı daha da artırmak; demokratik, antiemperyalist güçleri zayıflatmak amacını taşıyor. 

Son günlerde, bu amaçla yeni bir Maocu, terorist örgüt sürüldü piyasaya. Adı da, “Türkiye Devrimci Komünist Partisi"'ymiş. 

Maocu, terörist Halkın Kurtuluşu grubu taraftarlarınca kurulduğu vnesürülen bu çetenin, egemen sınıfların elinde, terörizmi tırmandırmada, ülkede saygınlığı günden güne artan, ardıcıl ve ilkesel savaşıyla yığınların gönlünde gerçek kurtuluş alternatifi olarak 


ALA DIENT ONTA 


| 0$.40 OLOT'SO'ZO 


‘yer yapmaya başlayan işçi sınıfının politik 


Do 


öncüsünü terörizmin odağı gibi göstermek için bir araç olarak kullanılacağı daha şimdiden bellidir. Bunu anlamak için, faşist Hergün'ün birkaç sayısına gözatmak yeter. 


Egemen günlerce piyasaya sürülen bir başka benzeri cinayet şebekesi de, Doğu bölgelerinde “görevlendirilen” Apocu'lar denilen eşkiya çetesidir, Doğu'lu aşiret beylerince beslendiği herkesçe bilinen, aynı bölgede binlerce ilerici “bir çırpıda” yakalanıp tutuklanırken, nedense bir türlü “ele geçirilemeyen” bu cinayet örgütünün şefi de, tekelci, gerici, Maocu basın tarafından “solcu” ve de hatta “komünist” olarak sunulmaktadır. Apocu denen bu terörist grubun - provokasyon eylemleri, bölgede ilericiler, devrimciler, demokratlar üzerinde baskının  ağırlaştırılmasına zemin hazırlamakta; yine, cinayetleri bu terörle ilgisi olmayan işçi sınıfının politik öncüsüne bulaştırmak için, egemen güçlerce kullanılmaktadır. 

Bu ve bunun gibi provokasyon şebekelerinin maskelerini yığınların önünde alaşağı etmek; bunların politik cinayetlerini i Slnıfının politik öncüsüne bulaştırma girişimlerini açığa çıkarmak; bugün dünden daha da yaşamsaldır. 


Tekellerin “önlemleri” terörü önleyemez 


Egemen güçler halka, özgürlüklere saldırırken, “terörizmle savaş" demagojisine sarılyor. Gerçekte onlar, terörizmi bilinçli olarak kışkırtıyor, besliyorlar. Faşist komandoların terörünü doğrudan örgütlüyor, yönetiyorlar. Öte yandan, “sol” görünümlü terörizmi, kanlı provokasyonlarla, yoğun bir biçimde piyasaya sürüyorlar. "İster doğrudan egemen güçlerce örgütlensin, ister “inanmış” teröristlerce yürütülsün; “sol” görünümlü bireysel terör eylemlerinin son günlerde yoğunlaşması rastlantı değildir. Tekellerin emrindeki yöneükselen grev hareketini bu yolla da kır- 


Bir yandan “terörizmle savaş önlemleri" örtüsüyle yeni baskı yasaları çıkarılırken, “ölüm listeleri” yayımlanırken; öte yandan egemen güçler faşist kaatilleri besliyor, örgütlüyor. Ağca gibi faşist kaatillerin, kanlı terör, soygunculuk, ırza geçme, para çalma, gasp olaylarının sayısız failleri olan faşistlerin, idam mahkumlarının hapishanelerden kaçırılabilmesi olayları sıklaşıyor. İşte son günlerden birkaç örnek: Adana Emniyet Müdürü Cevat Yurdakuler'in kaatili faşist Aydın Tel- li'nin suç ortağı MHP'li Mustafa Gülnar adındaki kaatil. Adana'da cezaevinden kaçırılabildi. 19 Mart 1978'de beş kişiyi kaçırarak kurşuna dizen kaatillerden Doğan Kolçak'ın Sağmalcılar'dan salıverildiği; silahlı bomba ve gasp olaylarından sanık Ercüment Demir'in de İzmir'de cezaevinden salıverildiği açıklandı. Yetkililer ve TRT, azılı kaatillerin kaçırılması olayını, “yanlışlıkla salıverme" olarak yansıttılar. 

Tekellerin temsilcilerinin alkış tuttuğu, sözümona “terörü önlemek” için alınan “önlemler"den sonuncusu, “teslim ol-vur emri” listelerinin yayımlanması. Bu konuda ilk “liste” geçtiğimiz günlerde yayımlandı. Bu “emri” uygulayacak olanlara yasa önünde görülmedik ayrıcalıklar sağlanması; “gözünün üstünde kaşın var” deyip adam vursa bile, “listedekilerden birine benzettim” dediği an- da “paçayı kurtarması"na olanak sağlanması bir yana; “listeye alınan kişiler açısından da bu “önlem”, amacı hemen açığa vuruyor. iut- ta burjuva basını bile, bu konuda hayr: i gizleyemiyor. Örneğin, Milliyet gazetesi yazarı Abdi İpekçi'nin kaatili Ağca'nın, IGD üyesi Sait Ulusoy'u öldüren ve idama mahkum edilen Alpaslan Alpaslan adındaki faşist kaatilin ve benzerlerinin adlarının “liste”de bulunmaması üzerine, bir gazetecinin sorduğu soruya İçişleri Bakanı açıkça, bunların “cezaevinden kaçtıktan sonra eylem yaptıklarının belirlenemediği” yolunda yanıt verdi. 

Bütün bunlardan sonra, bu “önlem”"lerle, değil “terörü önlemek”: terörün “önlenmesi” - ni gerçekten istediklerine halkımızı inandırabilecekler midir? Elbette hayır. 

Hiçbir burjuva yönetim, halkın örgütlü ve bilinçli desteğine dayanmayan hiçbir politik alternatif bunalımı çözemez, ülkeyi esenliğe çıkaramaz. Bunu, artık. bunalımın yükünü en çok çeken emekçi halkımız çok iyi bilmektedir. Yine cok iyi bilmektedir ki. bunalımdan çıkış yolu vardır. Bu yolu işçi sınıfının örgütlü, yığınsal savaşımı göstermektedir. 
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İşci sınıfı, emekçiler tüm ilericiler Eskişehir'de alanlardaydı 


skişehir'de, 5 Nisan günü 

işçi sınıfı, demokrasi güçleriyle birlikte miting alanlarına çıktılar. Baskı yasalarına, tekellerin bunalımın yükünü emekçilerin sırtına yükleme girişimlerine geçit vermemek için. Demokratik hak ve özgürlüklerini, ekmeklerini ve işlerini savun - mak için. Bu savaş boyunda da iki yiğit evladını verdi ülkemiz ilerici insanları. Hain tuzaklarda. 


sinde başlayan engellemeler, ilericilere karşı provokasyonlar tezgahlamaya dek vardırıldı. Ve onbinlerin arasından iki yiğit daha eksildi. Bank-Der ve İKD üyesi Aytül Acar- baş ve yine Bank-Der üyesi Mahmut Doğan. Kaatilleri bellidir. Tetiği çeken faşistler ve onların ardındaki güçler. 
Amaç açıktı. Böylesi bir girişimle mitingi sabote etmek, yığınsal  kırımlara gerekçe hazırlamak. Ama sökmedi; bilinçli, örgütlü demokrasi 


ya 


Aytül 
Demokrasi 


güçleri, karanlık çetelerin oyunlarını boşa çıkardılar. Aytül ve Mahmut'un kanları Eskişehir toprağına karıştı. 
Ve artık Eskişehir'de işçi ve demokrasi hareketinin gümrah ağacını onların kızıl kanları da suluyor, sulayacak. 

Ülkü Yolu Derneği Eskişehir Şubesinin 20 metre ötesinde faşistlerce tarandı Ay tül ile Mahmut. Mitingin başlangıcından hemen önce mey- 


Eskişehir'de faşistlerin diğer 


cinayetleri izledi. Miting ala- 


nına ölüm haberleri geldiğin- de binlerce ilerici, yurtsever “Aytül-Mahmut Aramızda”, “Aytül'ün-Mahmut'un Hesabı Sorulacak” belgileriyle çınlattılar Eskişehir göklerini. Eylem Birliği'ni sağlayan güçler, faşizme geçit vermeme kararlılıklarını, ülkemizi Amerika'ya satan yeni kölelik anlaşmalarını tanımadığını daha bir vurgulu hayhırdılar. 
Kavgada düşenleri de safları- 


Savaşında Yasıvor 


1954'de Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesi Musta: facık köyünde doğdu. İlk ve orta öğrenimini orâda 


tamamladı. 


Liseyi bitiremeden öğrenimine son vermek zorunda kaldı. 1977'de evlendi. Bir erkek çocuğu oldu. 


Adını Öner koydular. 1978 Nisanı'nda İlerici Genç ler Derneği Ankara Şubesi Onur Kurulu üyelerinden j ve Genel-Der kurucusu ağabeyi Sencer Acarbas'ın bir karanlık cinayete kurban gitmesinden sonra. isçi sınıfının savaş yolunda örgütlü savaşıma hatılmaya and içti. İKD ve Bank-Der üyesi oldu. Evlili rinden kısa bir süre sonra, çalışmaya başladığı Mal:ve Bakas lığı'nda Bank-Der ve İKD tarafından sürdürülen vaşımda en ön saflarda görev aldı. 
Ankara'da banka ve büro emekçileri ile demok- 


rasi güçleri tarafından düzenlenen eylemlerde karar 


kreş kampanyasında canla başla çalıştı. 
emekçileri tarafından oluşturulan “Kreş Komisvo 


nunda görev aldı. 


Bakanlık 


Aytül, savaşımın bu başarıyla noktalanmasında 


etkin bir rol oynadı. 


Olümden korkmadı... 5 Nisan'da Eskişehir'de düzenlenen “Demokratik Hak ve Özgürlükleri Koruma Mitingi'ne katılabilmek için izin alabildiği eşine, o sabah garajlarda «dünyanın en mutlu insanı benim. 
1 Mayıs'a birlikte gidelim» dedi. Aytül, ömründe katılacağı ilk yığınsal mitingi göremedi. Eskişehir'de faşistlerce kurşunlandı, göğsünden aldığı ağır yara sonunda öldü, dünyanın en mutlu insanlarından biri 


olarak... 


lulıkla yerini aldı. Maliye Bakanlığı'nda başlatılan 
| 


e miting önce- O dana gelen bu cinayetleri . 


na alp daha bir kenetlendiler. Aytül ve Mahmut'un taşıdıkları özgürlük bayrağına yapıştılar. Kana bulanan bayrağı miting alanının ortasına diktiler, Hiç sökülmemecesi ne, 


Iki emekçinin, iki yurtse. 
verin öldürülmesi üzerine ayağa kalktı Ankara'dan. emekçiler. Yığınsal gösteriler yapıldı. Tüm hastahanelerde sağlık emekçileri Maden Tetkik Arama Enstitüsü'nde tek- 


du. Maden-İş üyeleri 12 fabrikada, Bank-Sen'li emekçiler 
60 işyerinde 1 saat işi durdurdular. Tek Ges-İş üyesi işçiler, TEK ile Elektrik İşleri Teknik Idaresi'nin çeşitli ünitelerinde işi bıraktılar, forumlar yaptılar. 


Belediye işçileri iki büyük forum düzenledi. İşçiler ölen arkadaşları için saygı duruşu yaptılar. 1 Mayıs'a ve Genel Greve hazır olduklarını haykırdılar. Eskişehir'de iki arkadaşlarını yitiren Bank-Der'liler Maliye Bakanlığı'nda ve çeşitli işyerlerinde gösteriler yaptılar. Maliye Bakanlığı- nın kapısına “Mahmut ile Aytülün hesabı sorulacak, Fa sizme Karşı Genei " Direniş pankartını astılar. Bank-Der ii banka ve büro emekçileri, Sümerbark'ta, Ziraat Banka- 
“nda Haik Bankası'nda SStľlda, Emekli Sandığı'nda, hisrkez kası'nda, Çalışma Bakani: . demokrasi güç 

inin ew Ox bildirisini dağıt 


IKD ilank-Der “üyesi vt) 4 ışın Ankara'da lan isal cenaze töre 

memleketi Şe da da yığınsal 
Okullar 
Çıt ögrenciler, çeşit? 
eklerde emekçiler Çarşı Meydan'nda biraraya gele ek işçi awıfının yiğit savaş "leri *vftaf ile Mahmut'un nosabı sorulacak diye haykır” dilar Daha sonra ilerici güçler “Faşizme Karşı Genel D reniş”, “Faşizme Karşı Omu? 
Omuza”, “Faşizme Geçit 
Yok”, “Faşist MHP ve ÜGD Kapatılsın” belgileriyle yürüyüşe geçtiler 

Türkiye emekçi halkı iki canını daha verdi. Onlar birdiler, bin oldular. milyon oidular, tüm ilerici insanlık o! 
dular. Savaşının içıvde yaşı vorlar 


ir mi vönıldı. 
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IMF Reçetesi: Emperyalizmin ipiyle Kuyuya İnmek 


kes, «Türkiye'yi kurtarmak” 

tan sözediyor. Ülke yönetimini, içli-dışlı yıllar yılı elinde bulunduranlar, Türkiye'yi kurtarmaya yeltenenlerin en başında yeralıyor. 

1975 yılından beri, emperyalist odaklar ve onların yerli işbirlikçileri, Türkiye'yi kurtarma- nın yollarını ariyorlar. Türkiye'- yi düzlüğe çıkarmanın reçetelerini, emperyalist dünya adına İMF sunuyor. Ve egemen burjuvazinin hükümetleri de, bu reçeteleri yaşama geçiriyor. 

Yıllardır, bu uygulamalar sürüp gidiyor. IMF'nin dayatmaları, hiç koşulsuz bir uygulamaya konuluyor. Ne ki, Türkiye bir türlü kurtulamıyor, bir türlü düzlü- ge çıkamıyor. En küçük çözüm getirmek bir yana, bunalım her geçen gün daha da derinleşiyor, daha da kalıcı bir nitelik kazanıyor. 
Hükümet koltukları, berber koltuklarına döndü. Hükümetlerin birisi gidiyor, yerine bir başkası geliyor. Ama, bunalım yerli yerinde duruyor... 


Se birkaç yıldır, hemen her- 


Türkiye z eK X LJ Cİ V o D H Türkiye, gerçekten batıyor mu? Kurtarmaya yeltenenler, 


“Türkiye'yi kurtarmak” sözcüğünden neyi anlıyorlar? 

Türkiye ekonomisinde gözlenen derin ekonomik bunalım, dört ana toktada toplanmaktadır. 

Birincisi, döviz darboğazıdır. 
Döviz kıtlığı esas olarak, Türkiye'- nin dış ticaret yapısından kaynaklanmaktadır. Türkiye ekonomisinin, yılda yaklaşık 2.5 
milyar dolar büyüklüğünde sışsatım potansiyeli vardır. Buna karşılık, ulusal ekonominin yıllık dışalım gereği, yaklaşık 7 milyar dolardır. Demek ki, Türkiye ekonomisi, yılda ortalama 4,5 milyar dolar açık vermektedir. 

4,55 milyar dolar büyüklüğün- deki bu açığın, yaklaşık 1,5 milyar doları, işçi dövizlerinden karşılanabilmektedir. Şimdi sorun, geriye kalan bu 3 milyar dolârlık açığın nereden karşılanabileceğidir. 

İMF reçetelerinden kalkarak, hemen her yıl birkaç “ekonomik önlemler paketi” açan hükümetler, bu sorunu çözebilmek için, sürekli şu iki yönteme bel bağladılar: 
Birkaç yıl için, yaklaşık her yıl 3 
milyar dolar büyüklüğünde dış borç almak. Ve de, dışsatımı artırarak, dış ticaret açıklarını ortadan kaldırmak ya da küçük bir düzeye indirmek. 

Kuşkusuz, sorunun temelden çözümü, dış ticaret açıklarını ortadan kaldırmaktan geçmektedir. 
Ne ki, Türkiye. kapitalizmin sınırları içinde kaldıkça, dışsatım büyüklüklerini önemli oranda artıramaz ve buna koşut olarak, dış ticaret açıklarını gideremez, döviz darboğazını çözümleyemez. 

Çünkü, dış ticaretin yıldan yıla artan büyüklerde açık vermesi ve döviz darboğazının giderek daha derin boyutlara ulaşması, temelde, Türkiye ekonomisinin ve Türkiye yapım sanayiinin yapısal özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Genel olarak Türkiye ekonomisi ve özel olarak da, Türkiye yapım sanayii, en ağırlıklı kesimleriyle dışarıya, emperyalist sisteme göbeğinden bağımlı bulunmaktadır. Montâjcılık yapan, geri teknoloji ve küçük ölçekle çalışan, dayanıklı ve dayanıksız tüketim malları üretiminde yoğunlaşan, girdi 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yoluyla çokuluslu tekellere bağıml olan 'fürkiye yapım sanayii, bu çarpık yapısıyla, ürettiği malları dünya pazarlarına satamıyor, satamaz da. Çünkü, bu yapısal özelliklerinden ötürü, Türkiye yapım sanayinin ürettiği mallar, dünya pazarlarına göre, 2-3 kat daha pahalıdır. i 

Geleneksel birkaç tarımsal üründen başka dışarıya satacak birşeyi olmayan Türkiye ekonomisi, dış ticaret açıklarını giderebilmek ve döviz darboğazını çözümleyebilmek için, sanayiinin yapısını değiştirmek, çağdaş teknolojileri kullanarak, tüketim malları üretiminde üretim araçları üreten bir sanayi yapısına sahip olmak zorunluğundadır. 

Ne ki, kapitalizmin sınırları içinde kalındıkça, Türkiye'nin böylesi bir sanayi yapısına kavuşabilmesi olanaksızdır. Çünkü, Türkiye'nin böylesi bir sanayii gerçekleştirebilmesi için, Batı'nın, emperyalist-kapitalist sistemin izni gereklidir. Çağdaş teknolojilerin, çokuluslu tekeller, emperyalist dünya tarafından, Türkiye'ye verilmesi gerekmektedir. 

Batı, emperyalist dünya, bu teknolojileri Türkiye'nin kullanmasına, iki nedenle izin vermez, veremez. Birinci olarak bu tür teknolojilerin Türkiye'nin kulanması- na izin vermek demek, Türkiye yapım sanayiini dışa bağımlılıktan kurtarmak, tatlı bir pazarı kaybetmek anlamına gelir. İkinci olarak. Türkiye yapım sanayii, çağdaş teknolojileri kullanan bir yapı- ya kavuşursa, emperyalist dünya, yalnızca Türkiye gibi tatlı bir pazarı kaybetmekle kalmaz; aynı zamanda, Türkiye'nin kimi sanayi malları, dünya pazarlarında çokuluslu tekellerle rekabet eder bir konum kazanır... İşte, Türkiye kapitaliziminin açmazı buradadır... 


Enflasyon - Devalüasyon Sarmalı 


Türkiye ekonomisinin, süregen bir nitelik kazanan bunalımların- dan birisini de, enflasyon-devalüasyon sarmalı oluşturmaktadır. 
Öylesine ki, Türkiye son yıllarda, Türk parasının hem yabancı paralar karşısındaki uğradığı değer kaybı (devalüasyon) ve hem de, iç pazarda satınalma gücünü kaybetme (enflasyon) oranları açısından, dünyada birinci sıraya yükselmiş bulunuyor. 

Ve hemen her hükümet, yola çıkarken, programının en başına, Türk parasının yabancı paralar karşısındaki değerini koruyacağı, enflasyonu ve fiyat artışlarını durduracağı vaadini koyuyor. Oy- 


sa, İMF her dayatmasının en başında, devalüasyon, temel mallara zam, pahalılık ve enflasyon yeralyor. 

Nitekim, 1946'dan bu yana yapılan devalüasyonlarla, Türk parasının değeri, 60'ta birine düşürülmüş. Yani, 1946'nın 100 lirası, 1980' de 170 kuruşluk satınalma gücüne gerilemiş. 

1946 yılında, bir dolara sahip 
olabilmek için 127 kuruş ödemek yetiyordu. Oysa, 1980 yılında bir dolara sahip olabilmek için, 74 lira ödemek gerekiyor. Ve 1946'dan bu yana yapılan tüm devalüasyonlarda ve “ekonomik önlemler” diye adlandırılan tüm öteki “acı hapların” her birinin altında İMF' nin, ABD'nin emperyalist odakların imzası var. 

IMF, neden sürekli devalüasyon dayatıyor? Onlara sorarsan, Türkiye'yi kurtarmak için (!). Devalüasyon yapınca, dışsatımlar artar, dış ticaret açıkları ortadan kalkar ve böylelikle, Türkiye döviz darboğazını aşabilirmiş (1). 
Yalan... Hem de, kuyruklu yalan. 
Devalüasyon yapmakla, Türkiye'- nin dışsatımları artmaz, artırılamaz. Nitekim, hiçbir devalüasyon Türkiye'nin dışsatımlarını artıra- 


«madı, dış ticaret açıklarını küçül- 


temedi, döviz sorununu çözemedi. 
çözemezdi de... 

Peki ama, neden devalüasyon? 
Devalüasyon, Türk parası cinsinden dışalım mallarının fiyatlarını artırmak demek. Ve devalüasyon. 
girdileri dışarıdan satın alınan iç pazar ürünlerinin fiyatlarının artırılması, enflasyonun daha da körüklenmesi demek. Bu nedenle devalüasyon, emekçi yığınlar, orta katmanlar, köylüler zararına ve bir avuç para babası yararına gelirin yeniden bölüşümüdür. 

Hem İMF'nin her reçetesinde ve hem de her hükümetin programının en başında, enflasyonun ve fiyat artışlarının durdurulacağı vaadinin yeraldığını söyledik. Oysa, yaşamın pratiği, bu söylenenlerin tam tersini gösteriyor. Enflasyon ve fiyat artışları, durmak ya da gerilemek bir yana, yıldan yıla daha da azgınlaşıyor. 

Nitekim, 1977 yılında % 25 olan enflasyon oranı, 1978'de % 53'e ve 1979 yılında da, % 71'e yükselmiş bulunuyor. Demirel Hükümetinin yaptığı son zamlardan - sonra, Türkiye'de yıllık fiyat artışları, artık üç rakamlı sayılarla dile getirilebiliyor. 

Gerçekten de, Devlet İstatistik Enstitüsü'nün (DİE) 11 büyük kentimizde yaptığı saptamalara göre, Şubat 1979-Şubat 1980 dönemini kapsayan son bir yıl içinde, perakende fiyatlar “5 116,4 oranında artmış bulunuyor. Öte yandan, DİE tarafından saptanan resmi verilere göre, yalnızca Şubat ayındaki fiyat artışları, % 21,8 oldu. 


Bunalımın Yükü 


Emekçilerin Sırtında 


MESS patronları, TÜSİAD'çılar, Koç'lar, Sabancı'lar, Narinler; yani, tüm parababaları, onların politikacıları, yıllardır atar tutarlar, ücretler dondurulsun diye. Onlara sorarsanız, son yıllarda işçi ücretlerinde ortaya çıkan artışlar, aşırı (!) boyutlara ulaşmış. Ve de, aşırı enflasyonun ve fiyat artışlarının nedeni, işçi ücretlerinin büyük oranda artmasıymış (0)... aynı istek, IMF'nin sunduğu tüm reçetelerde yeralmıyor mu? 

Bu yalan ve demagoji, kodaman sermayenin, İMF'nin ve onların politikacılarının ağzında yıllardır çiğnenen çürük bir sakız oldu. 
Bu yalan ve demagojiden kalkan parababaları, bu bayat yemeği «ücretler dondurulsun» diye, yılardır ısıtıp ısıtıp yeniden sofraya sunuyorlar. 

Oysa, resmi veriler, bu söylenenlerin tam tersini gösteriyor. 
İlgili verilere göre, 1976 yılında ortalama bir işçinin günlük net ücreti, 75,36 liradır. 1979 yılı Ağustos ayına gelindiğinde, günlük net ücret 159,68 liraya yükselmiş. Yani 1976-1979 yılı Ağustos ayını kapsayan yaklaşık üç yıllık sürede, işçi ücretleri % 112 oranında artış göstermiş. 

Aynı dönemdeki fiyat artışlarına gelince; fiyat endeksi, 1979'da 232'yken (1971-100), 1979 yılı Ağustos ayında 836'ya yükselmiş. Yani 1976-1979 Ağustos dönemini kapsayan yaklaşık son üç yılık sürede, fiyatlar % 260 artış göstermiş. 

Yinelemelim: İşçi ücretlerin- deki % 112'lik artışa karşılık, fiyatlar % 260 oranında artış göstermiş. Yani, fiyat artışları, ücret artışlarının çok önünde seyretmiş ve bunun sonucu olarak, işçilerin yaşam koşuları, son üç yıl içinde % 41 oranında kötüleşmiş. 1979 yılında, ortalama bir işçinin reel ücreti 75,36 lira iken 1979 yılı Ağustos ayında 44,46 liraya düşmüş. 

İsterseniz, konuya bir başka açıdan daha yaklaşalım. 1970-1978 dönemini kapsayan son sekiz yıllık sürede, yaratılan maddesel degerlerin toplumun değişik sınıf vekatmanları arasındaki bölüşümü- ne ve bu bölüşümlerdeki değişmelere DİE'nin resmi verilerine dayanarak bir gözatalım. 

1970 yılında, işçi ücretlerinin 
ulusal gelir içindeki payına 100 
dersek, 1978 yılında bu büyüklük, 57'ye düşmüş. Yani, 1970 yılında ulusal gelirden 100 lira pay alan ortalama bir işçinin, 1978 yılında aldığı pay 57 liraya gerilemiş. 
Aynı biçimde, aynı sürede ma- 


n den aldığ 


1978 yılında 65,7'ye düşmüş. Yani, 
1970 yılında ulusal gelirden 100 lira alan ortalama maaşlı bir kişi, 
1978 yılında 65,7 lirayla yetinmek 
zorunda kalmış. 

1970 yılında, tüm köylülüğün 
ulusal gelirden aldığı pay 100 iken, bu büyüklük de, 1978 yılında 74,2 ye inmiş. Yani 1970 yılında ulusal gelirden alınan her 100 liralık 


köylü geliri, 1978 yılına gelindiğinde 74,2 liraya düşmüş. 
Ekonomi biliminde değişmeyen bir kural var: Gelir dağılımında bir sınıf ya da katmanın kaybettiği, kaçınılmaz olarak bir başka sınıf kazanır. Bir başka deyişle, gelir dağılımında, kimi sınıf ya da katmanların durumlarını göreli iyileştirmeleri, ancak bir başka sınıf ya da katmanın durumları- 
.nın göreli kötüleşmesiyle gerçekleştirilebilir. : 


O zaman, şu soru sorulmaya ` 


değmez mi? Türkiye'de, ücretlilerin maaşıyla geçinenlerin, esnaf ve zanaatkarların, tüm ara katmanların, orta tabakaların, orta ve küçükboy tarımcıların gelir düzeyleri, hem mutlak ve hem de görece olarak gerilerken, durumları iyileşenler kimlerdir acaba? Saydığımız sınıf ve katmanların dışında, tekelci sermaye ile büyük toprak sahiplerinden başka kimse kaldı mı? 


IMF ve 
“Asiye'nin Kurtuluşu” 


Dönelim baştaki sorumuza. 
Türkiye, gerçekten batiyor mu? 
Kurtarmaya yeltenenler, “Türkiye' yi kurtamak"tan ne anlıyorlar? 
Kuşkusuz, yıllardır Türkiye'de birşeyler oluyor. Kapitalizm, Türkiye' de, tarihinin en derin bunalımını yaşıyor; iktisaden faal nüfusun yaklaşık % 20'sini çalıştıramıyor. 
Açık işsizlerin sayısı, çoktan 3 milyonu aştı. Gizli işsizler ordusunun sayısı daha da büyük. 

Türkiye'deki kapitalizmi, yalnızca işsizlik oranı açısından, dünyada birinci sırayı almakla kalmıyor. Enflasyon oranı açısından da, Türkiye dünyada birinci sırada yeralan ülkelerin başını çekiyor... 
Yatırım ve kalkınma hızı “sıfıraltı” noktaya indi. Döviz darboğazı, enerji yetersizliği, ekonominin sektör ve kesimleri arasında varolan oransızlıkların akıl almaz boyutlara ulaşması, yokluk, pahalı- 

e ilik; e'deki -kapitalizmin içinde kıvrandığı derin bunalımın, öteki önemli göstergeleridir. ” 


Evet, Türkiye'de giderek derinleşen bir bunalım var. Ne burjuva hükümetleri, ne IMF reçeteleri, ne de Batı'nın Friedman gibi “usta tamircileri”, bu bunalıma en küçük bir çözüm getiremiyorlar. Çünkü, Türkiye'ndeki kapitalizmin bunalımları öyle bir noktaya .ulaştı 


ki, kapitalizmin hiçbir olağan yontem ve aracıyla bunalım aşılamıyor, aşılamayacak da... 

İşte, parababalarının, İMF'le-Tin, NATO'cuların, Dünya Bankaları'nın, AET'cilerin, OECD'lerin, “Türkiye batıyor” sözcüğünden kasdettikleri de, asıl batmakta olanın “Türkiye'deki kapitalizm” olduğunu görmelidir . Onların, “Türkiye'yi kurtamak”tan anladıkları ise, bunalımın tüm yükünü halkın sırtına bindirmek, Türkiye'yi daha da bağımlı hale getirmek, emperyalizmin konumlarını daha da güçlendirmek, tüm bunları gerçekleştirebilmek için de, demokrasi güçlerini ezmek ve böylelikle, Türkiye'deki kapitalizmi şöyle bir soluklandırabilmektir. 


Dış Yardım ve 
Güney Amerika Modeli 


“Dış yardım geldi geliyor, borçlarımız ertelendi erteleniyor” yolundaki propaganda yoğunlaşırken, Demirel hergün televizyon ekranlarında “bana birkaç ay daha olanak tanıyın, Türkiye kurtulacak ve düzlüğe çıkacak” diyerek, açlıga, mahkum ettiği halkımızla alay ederken, burjuva basın organların- da “Sikago ekolü"nden, “Güney Amerika modelinden #özedilmeye başlandı. 

ABD'nin Şikago kentindeki beyin merkezinde ITT ve CIA uzmanlarının birlikte hazırladıkları reçeteler, Türkiye'de de açıktan propaganda edilmeye başlandı. Ve propagandayı yürütenlerin en başında da, ITT tekelinin Türkiye temsilcisi Tercüman gazetesi ve 0- nun patroniçesi Nazlı Ilıcak gelmektedir. 

Demirel hükümeti, 25 Ocak kararlarıyla, İMF'nin sunduğu reçetenin tümünü uygulamaya koydu. Temel maların fiyatları, % 
100-500 arasında artırıldı. % 50 
dolaylarında yeni bir devalüasyon yapılarak, Türk parasının yabancı paralar. karşısındaki. değeri. yeniden düşürüldü. Yabancı sermayeye, tüm kapılar ardına dek açıldı. 
Ücretleri dondurmak, taban fiyatlarını düşük tutmak için özel komisyonlar kuruldu... Devlet-tekelci kapitalizmi aşamasına geçişin önünde duran pekçok engel ortadan kaldırıldı. İşbirlikçi tekelci sermayenin konumu güçlendirildi... Türkiye, gerek ekonomik ve gerekse askersel alanlarda emperyalizme daha da bağımlı kılındı... 


Tüm bunlara karşın, yine de Demirel hükümeti, Batı'dan beklediği parayı alamadı. Çünkü Batı, “Şikago ekolü” tarafından hazırlanan reçetenin, uygulamaya konulan ekonomik ve askersel yanına ek olarak, siyasal yanının da uygulamaya konulmasını istiyor. 

Uygulamaya konulması istenen, yarı-askersel ya da tam askersel faşist bir diktatörlükten başkası değildir. Nitekim ITT'nin ve işbirlikçi tekelci sermayenin sözcülüğünü yapan Nazlı Ilıcak, 
14 Mart 1980 günlü Tercüman'da, 
aynen şöyle yaziyor: «Şikago ekolünün hazırladığı ekonomik modeli uygulayan Şili, birkaç yıl içinde enflasyonu geriletmiş, ekonomiye canlılık kazandırmıştır. Şikago ekolü, Şili'de parlak sonuçlar vermektedir. Artan ihracat, düşen fiyatlar, büyüyen ekonomi, sanayileşen ülke. Bugünün Şili'si budur...» 

Nazlı Ilıcak, Şili modelini uygulayacak bir de erk formülü önesürüyor. 13 Mart 1980 günlü Tercüman'da bu formül, Nazlı Ilıcak tarafından şu sözlerle dile getiriliyor: «Milletin iradesi, 14 Ekim seçimlerinde belirmiştir. Demirel hükümeti, bu temayüle cevap vermek için kurulmuştur. Türk silahlı kuvvetleri de, aynı istikameti takip etmek merburiyetindedir. Bugünkü formül. Meşru hükümet, artı ordu, eşittir güçlü iktidar.» 

Şikago ekolünce düşünülüp, Şili'de Pinoçet'in faşist rejimince uygulanan modeleri ve formülleri biraz açarsak, Türkiye'ye getirilmek istenen erk formülünün de aynı şey olduğu görülecektir. İşte böyle bir rejime, emperyalist tekeller, emperyalist finans kuruluşları ve dev bankalar kendi sömürgeci çıkarları için, gölge başbakan Özal'ın dilendiği 1,5 milyar doları vermeye hazırdırlar. Kuşkusuz bunlar, kazın geleceği yerden tavuğu esirgemezler. 

Ne var ki, bu modellerde ve formüllerde küçük hatalar, ihmal- 


ler. yapılmaktadır..Orneğin.—Fürkimemt. 


ye işçi sınıfının, ilerici yurtsever 


giderek yükselen antifaşist, 


emperyalist ve antitekel savaşı; bu büyük güç hesaba katılmıyor. İşçi sınıfının politik öncüsü, Demirel'- lerin, Özal'ların bu zorbalık ve faşist diktatörlük model ve formüllerine karşı,halkımıza gerçek çıkış yolunu gösteriyor. Bu da tüm demokratik güçlerin en geniş eylem ve güç birliğidir, bunların erkidir. 


Güney Amerika Modeli Ne Demektir? 


'n yılların ortasına 
1960 yaklaşılırken, emperyalizme ve özellikle ABD emperyalizmine bağımlı bulunan geri kalmış Güney Amerika ülkeleri, derin bir ekonomik bunalımla karşı karşıya geldiler. Ekonomik bunalım, ister istemez, giderek sosyal ve siyasal yapıları da derinden sarsmaya başladı. 

Üç rakamlı sayılarla izlenebilen enflasyon ve yüksek fiyat artışları, büyük boyutlara ulaşan işsizlik, sürekli artan dış ticaret açıkları ve döviz darboğazı, ödenemez büyüklüklere ulaşan dış borç ve faiz yükü, yatırım, üretim ve kalkınma hızı büyüklüklerinin “sıfır” noktasına inmesi, Güney Amerika ülkelerinde ortaya çıkan derin bunalımın, belli başlı 


göstergelerini oluşturmaktaydı. 
ÇIKIŞ YOLU 


BULUNUYOR (1!) 

Güney Amerika ülkelerinde ortaya çıkan bu yeni durum, emperyalist odakları, CIA'yı, IMF'yi, Dünya Bankası'nı,, çokuluslu tekelleri, OECD'yi ve emperyalist finans örgütlerini harekete geçirdi. Bir yandan, bunalı- 


mın yükünü halkların sirtı- na bindirebilmek; öte yandan da, gelişen demokrasi güçlerini ve işçi sınıfı hareketini ezebilmek, emekçi yığınların ekonomik, demokratik kazanımlarını ortadan kaldırabilmek için, bu emperyalist odaklar sosyal, ekonomik ve siyasal içerikleriyle bir bütün oluşturan ve “Güney Amerika Modeli” diye adlandırılan bir “reçete- yi”, bir dizi Güney Amerika ülkesinde uygulamaya koydular. 


Sözkonusu “Model”, bunun sonucu ortaya konan doktrin ve uygulanan politikalarla, göreli burjuva demokrasileri bile, yerini askeri ya da yarı askersel-polisi- ye diktatörlüklerine obırakıyor ve emekçi yığınların ekonomik, demokratik tüm kazanımları rafa kaldırılıyordu. 

IMF'nin sunduğu “reçete"lerden çıkan “zam paketleri”, yüksek oranlı devalüasyonlar ve hızla arlan fiyatlar, ütretlerin dondurulması, işsizliğin artması, tarımsal ürünlerin jiyatlarının düşük tutulması, ekonomünin tüm köprü başlarının çokuluslu tekellere peşkeş çekil - 


mesi, emperyalistlerin ve onların yerli işbirlikçilerinin konumlarının iyice güçlendirilmesi, ekonomilerin daha da militaristleştirilmesi, Güney Amerika Modeli denen uygulamanın, temel ekonomi politikalarını oluşturmaktadır. 


“Güney Amerika Modeli” diye tanımlanan bu uygulamalar, son çözümlemede, şu anlama geliyor: Çokuluslu tekellerin, emperyalist odakların ve onların yerli işbirlikçilerinin soygun ve sömürü alanları genişliyor, kâr oranları sürekli yükseliyor. 
Milyarlârına, yeni yeni milyarlar ekleniyor... Bir avuç çokuluslu tekelin ve yerli işbirlikçinin dışında okalan, milyonlarca emekçi, işçisi, köylüsü, orta katmanı, küçük ve orta boy sermaye sa-Ribi ise, yokluğa ve yoksulluğa, açlığa ve yıkima sürükleniyor. Yani, bunalımın tüm yükü, halkların sırtına yükleniyor... İşte, Güney Amerika Modeli denen şey, budur.. 
ŞİKAGO EKOLÜ VE 
FRIEDMAN MODELİ 
“Güney Amerika Modeli”, son yillarda yeni bir adla tanımlanıyor ve bu model, yalnızca Latin Amerika ülke- 


lerinde değil; aynı zamanda, geri kalmış ve bağımlı ülkelerin tümünde uygulamaya konulmak isteniyor. Uygulamanın yeni adı, “Friedman Modelidir ve “Şikago Ekolü” tarafından planlanmaktadır. 


Kimdir bu Friedman ve nedir bu Şikago Ekolü? Amerikan ITT tekelinin beyni olan merkez, Şikago kentin- de bulunmaktadır. Bu merkezde, CIA, ITT ve emperyalist odakların uzmanları birlikte çalışmakta, ABD'nin güdümü altında olan ve ITT tekelinin kolları bulunan ülkeler için, kısa ve uzun vadeli planlar burada hazırlanmaktadır. Hangi ülkede askeri darbe yapılacak, ne gibi provakasyonlar düzenlenecek ve hangi terör odakları harekete geçirilecek, hangi örgütlerin, siyasi partilerin yöneticileri, liderleri satın ahnacak, ya da ortadan kaldırılacak, darbe sırasında o ülkede hangi güçlere dayanı- 


lacak; tüm bunlar burada, 


“Şikago Ekolü” adı verilenlerce planlanmaktadır. 
“Şikago Ekolü” yalnızca “model"in siyasal içeriğini planlamakla kalmıyor; onlar aynı zamanda, IMF ya da bir 


başka emperyalist kuruluş aracılığıyla dayatılan ekonomi politikalarının acı reçetelerini de hazırlıyorlar. 

ABD'li bir ekonomi profesörü olan Milton Friedman, “Şikago Ekolü”nün beyni ve lideridir. Şili'nin eli kanlı diktatörü faşist Pinochet'in danışmanlığını da yapan bu ekonomi profesörünün adından kalkarak, “Güney Amerika Modeli” sözcüğü, son yıllarda “Friedman Modeli” olarak anılmaktadır. 

İşte halkımızın başına örülmek istenen “çorap modeli” budur. Tüm ilerici, yurtsever, demokratik güçlerin eylem birliği, bu karanlık emelleri, planları boşa çıkaracak güçtedir. 

CHP Genel Başkanı Ecevit de, sık sık, halkımızın başına örülmek istenen bu tehlikeden sözediyor; ama bu tehlikeyi önleyecek doğru politikayı izlemiyor. CHP yönetimi, Güney Amerika Modeli'nin ülkemizdeki baş uygulayıcısı Demireiler'le, AP ile koalisyon peşinde, işbirliği peşinde koşuyor. Ve böylelikle, sözünü ettiği; tehlikeye söz planındaKüârşıçıkarken, eylemiyle, tehlikenin büyümesine destek oluyor. 


Li 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proletaryası tekellerin vurgunlarına, bunalımın yükünün 

emekçilerin sırtına bindirilmesine karşı savaşım veriyor. Tüm emekçi halkımızın, ürettiğinin karşılığını alamayan köylünün, tekellerin kapısını kapattığı esnafın, dar gelirli memurun, öğretmenin, 


üniversite kapılarında yığılıp kalan öğrencinin, üzerindeki ezgi ve baskı katmerleştirilen Doğu'nun emekçi halkının yaşam koşullarını savunuyor. Türkiye proletaryası halkımıza dayatılan zorbalık rejimine karşı, demokratik kazanımları ve konumları savunuyor. Türkiye proletaryası, emperyalizmin NATO'nun artan hegemonyasına karşı, ulusal bağımsızlık ve egemenliği savunuyor. Türkiye proletaryası, silahlanma yarışına, savaş tehlikesine karşı dünyada ve bölgemizde barış ve güvenliği savunuyor. 


Ters proletaryası savaş alanlarında. Grev boylarında. Türkiye 


Selam olsun Türkiye proletaryasına. 

Emperyalizm, işbirlikçi tekelci burjuvazi, büyük toprak beyleri, onların ajanları, adamları, kiralık kalemleri saldırıyor proletaryaya, proletaryanın örgütlerine, önderlerine, savaşımına. Kendi öz güçleri yetmiyor baş düşmana, her soydan ve boydan sapık akımı da salıyor proletaryanın karşısına, Provokasyonlar tezgahlıyor, işçi önderlerini tutukluyor, işçileri yığınsal olarak işten atıyor, onbinlerce işçiyi lokavtla tehdit ediyor. Ama sökmüyor, sökmeyecek. 

Maden-Iş sendikası, yiğit metalurji işçileri gene MESS patronlarının karşısına dikildi. “Haklarımızı söke söke alacağız” Türkiye proletaryasının bu en bilinçli kesimini oluşturan işçiler. 


diyor 


Selam olsun grevdeki yiğit Madön-İş sendikasına, yiğit metalurji işçilerine. 

Tekstil Sendikası tekelci tekstil patronlarının dayatmalarına boyun eğmedi, eğmiyor. Genel Başkanları Rıdvan Budak'ın tutuklanmasıyla engellenmek istenen bu grev savaşı, Tekstil işçilerinin sendikaları çevresinde daha bir kenetlenmesiyle güçleniyor. 


Selam olsun grevdeki Tekstil sendikasına, yiğit tekstil işçilerine. 

Hava-İş üyesi işçiler, Petrol-İş üyesi işçiler yönetimin uzlaşmaz tutumuna boyun eğmedi. “Haklarımızı savunacağız, alacağız" dedi işçiler. Dediler ve direniyorlar. 


Selam olsun Hava-İş üyesi, Petrol-İş üyesi direşken işçilere. 
14 fabrika’ da Otomobil-İş üyesi işçiler MESS'e karşı greve 
hazırlanıyor. “Maden-İş'li kardeşleriyle omuzomuza grev halayları 


çekmeye hazırlanıyorlar. KİT'lerde yüzbinlerce işçi toplusözleşme 


savaşımını yürütüyor. Yol-İş üyesi 120 bin işçi greve hazırlanıyor. 


Selam olsun greve hazırlanan yüzbinlerce Türk-Iş üyesi sendikalara bağlı işçilere. 

Grev savaşlarını, genel grev hazırlıklarıyla, genel direnişle bağlamak. Grevlerin utkusu için kararlılıkla savaşmak. Bu yolda ulusal ve uluslararası ölçekte dayanışmayı yükseltmek. 

Yaşasın işçi sınıfının iş, ekmek, özgürlük savaşımı! 

Yaşasın işçi dayanışması! Yaşasın demokrasi güçlerinin dayanışması 


© SORU: Patronlar pahalılığa, enjlasyona işçi ücretlerinin sınırsız 


yazılıyor. Bu propagandaya karşı, biz de bordrolarımızı mahallemiz- 


yükselmesinin yol açtığını savlıyorlar. TRT'siyle, büyük' basınıyiu bu propaganda yaygınlaştırılıyor. Bu propagandanın sizin çevrenizdeki etkisi ne oldu? Bu etki- ye karşı sizin çalışmalarınız, açıklamalarımız ne oldu? 

` HASAN HORASAN- 
LI (Perfektüp) 
Patronların yalanlarından o etkilenen çevremizdeki tanıdıklarımıza fabrikanın muhasebesi tarafından hazırland ME mış ücret bordrolarırı gösterip sorunun patronların dediği gibi olmadığını anlatıyoruz. Bordrolar çok inandırıcı olduğundan patronların yalanlarını açıklarken zorluk çekmiyoruz. Bir komşum, “sizin grvlerinizin ideolojik olduğunu TRT söyledi; sendikanız sizi greve çıkartıp satmak istiyormuş” dedi. Bunun karşısında hemen bordromu çıkartıp gösterdim. Ücretimin 30.000 değil de 4.500 lira olduğunu görünce çok şaşırdı. Bu parayla kira ödemedigğim halde geçinemediğimizi anlattım. Bu ücreti alıp 2 yada 3 bin lira kira ödeyen arkadaşlarımızın olduğunu anlattım. TRT'nin burjuvazinin yani patronların organı olduğunu bu tür yayın yapmasının doğal olduğunu söyledim. Bu açıklamalarım komşumda çok &tki yaptı. Şimdi grevimizin haklılığına oda inanıyor. . 
YILMAZ ÜSTÜN 
(Atlı Zircir) 
Tekelci sermayenin basın olanakları çok geniş. Bu organlarıyla örgütsüz kesimi çok kolay bir şekilde yalanlarıyla kandırıyorlar. İşçilerin Vali'den çok para aldıkları 


de, kahvemizde, evimizde, komşularda göstererek ücretimizin ne olduğunu anlatıyoruz. Böylece yalanları ortaya çıkartiyoruz. Kimi 


arkadaşlar köylerine bile mektupla bu yalanları gösteriyorlar. 20 
senelik bir işçinin 5 ya da 6 bin lira aldığını gözleriyle görünce şaşırıyorlar. 


MUSTAFA KOÇ 
(Perfektüp) 
Adalet Partisi yandaşı bir manav var. 
Benle selamı kesmişti. Geçenlerde bana çok borçlandığını, mal alamadıf gını, zor durumda olduğunu söyledi. İşçilerin grevde olması ve parasız kalması nedeniyle kendisinden mal alamadıklarını ve grevlerin uzaması halinde çok kötü duruma düşeceğini anlattı. Ben de işçilerin ekonomik gücü arttıkça kendisinin daha çok mal satabileceğini ve bu durumda zarar etmeyeceğini açıkladım. Şimdi bizim grevlerimizi destekliyor. Kendi kazancı için bizim kazanmamızı istiyor. 
İSA GÜL 
(Perfektüp) 
Alışveriş yaptığım bakkal, grevlerin ne zaman biteceğini, borç hesabımın kabardığını söyledi. 
Ben de durumu açıkladım. Bana grev iki sene sürse de üzülmememi, açığının kendisi tarafından elinden geldikçe karşılanacağını söyledi. 
SORU : Patronlar, «Maden-İş grev boyunca işçiye kaç para verecek?» 
diye soruyorlar. Maden-İş'in yanıtı açık. Ayda 1.500 lira. Bu parayla geçinmenin olanaksız olduğu ortada. Bunu bile bile greve çıktınız. O halde grev savaşımını nasıl görüyorsunuz. Patronların bu 


— “işçi dostu” sorusunu nasıl yanıt- 


hyorsunuz? 


LÜTFÜ BAKİOĞLU 
(Atlı Zincir) 

Bu konuda cevabımız açık. Grev sirasında para almama- ya da razıyız. Yeter ki hakkımızı alalım. 
Sendikamızdan bir şey beklemiyoruz. 
Greve isteyerek çıktık 

İRFAN AKGÜL 
(Atlı Zincir) 

Ben 15 senelik işçiyim. Karşılığında 
5.000 lira ücret alıyorum. Bu parayla geçinemiyorum. Sen- (© dikanın verdiği 
1.500 lirayla da ge- “= çinemiyorum. Kaybettiğim hiç bir 


şey olmuyor bu durumda. Ama ka- , 


zanacağım şeyler var. 
a MUSTAFA KOÇ 

(Perfektüp) 
Patronların aldatıcı olduğunu çok iyi biliyoruz. İyi niyetleri olsaydı, görüşmeler 
8 ay sürmez iki üç 
ayda imzalanırdı. 
Biz görüşmelerin sürdüğü 7 ay boyunca fabrikada randımanı düşürmeden çalıştık. 
Bu bizim iyiniyetimizi gösterir. 
FİKRET BAKRAÇ- 
OĞLU (Atlı Zincir) 
Tekstil işkolunda grevde olan bir arkadaşın başına ilginç bir olay gelmiş; patronların yalanlarının kitle üzerindeki etkisi bakımından önemli: Narin, 


işçilerin 
28.000 lira ücret aldığını açıkla- 


yınca, arkadaşın babası köyden kalkıp oğlunun yanına gelmiş ve ona ağza alınmaz küfürler ederek 


kendisine olan 3 ya da 4 bin lir: borcunu ödemesini söylemiş. Ar kadaşım parasının olmadığını söy leyince, babası 28.000 lira aldığı nı, kendisine yalan söylediğini ö nesürmüş. Arkadaş, bordrosun' gösterip uzun süre açıklama yap tıktan sonra, babasına, aldığı pa rayı ve Narin'in yalanını anlat 


HASAN HORASAN 
LI (Perfektüp) 

Sermaye, yaptığ propagandada, sen dikamızı zor durum da birakıp kendi çı 


mış. 


karlarını korumaj amaçlıyor. Biz 
“sendikanın para: 


olduğu halde size vermiyor” diyo: Sanırız ki sendikanın parasını bi ze vermesini sağlayıp sonunda pa rasız kalmasını ve istedikleri git bir toplusözleşmeyi kabul ettire bilmeyi amaçlıyorlar. Ayrıca iş çiyle temsilciyi, temsilciyle sendi kayı birbirine düşürmeye çalışı yorlar. Bunu başaramayacaklaı Grev kararını biz aldık. Haklıyı ve sonuna dek götüreceğiz. Gere kirse sendikadan para almadan d grevimiz sürecek. 


SORU : Kendi işkolunuzda ve öt ki işkollarında grevde olan ya olmayan fabrikaların işçileriyle lişkileriniz nedir? 
HASAN HORASAN- 
LI (Perfektüp) 


Grevdeki arkadaşlarımız hiç - aksatmadan birbirlerini i 
ziyaret ediyorlar 73 


Tekstil grevcileri de ziyaret edilen yerler 


arasında. Maddesel ve manevi dayanışma içindeyı Yemeklerimizi tekstil o işçileriy 


paylaşıyoruz. Hergün bir minibi arkadaş bütün fabrikaları dok sıyor. Grevde olmayan fabriks lar yiyeceklerinin -bir kısmını b 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ze getiriyorlar. Bizim fabrikaya U zelden gelen yemekleri yakınımızdaki Tekstil grevcileriyle paylaşıyoruz. Alman İlaç Fabrikası işçileri de, aralarında topladıkları 12.500 liravı bize bağışladılar. 


FİKRET BAKRAÇ- 
OĞLU (Ath Zincir) 
Grevdeki arkadaşlarımızı ziyaret ederek günlük olaylari değerlendiriyoruz. Grevde olmayanlar da yemekle- 
: rini bizimle paylaşıyorlar. Tekstil'deki arkadaşlarımızı da hergün ziyaret ediyoruz. 
Onların grevi bizim grevimizdir. 
Eylem birliğini fabrikalarda, grev çadırlarında kuruyoruz. Her ziyaret ettiğimiz işyerinde arkadaşlar ücretlerinden ve toplumsal hakların yetersizliğinden yakınıyorlar. 
Böylece işverenlerin yalanlarını daha iyi anlıyoruz. ; 
SORU: Gerek işyeri çevresinde, gerekse mahallelerde diğer emekçiler, esnaf, memur ve öğretmenler grevinizi nasıl değerlendiriyor. 
Sizin grevinizi onlara anlatmak için yaptığınız çalışmalar nelerdir. 
Varsa dayanışma somut olarak nasu örgütleniyor? 
İSMAİL ÖNDER 
(Perfektüp) 
Çevremizdeki esnafla ilişkilerimiz var. 
Bizim alım gücümüz olmayınca esnafın gəliri düşüyor. İflas durumuna düşüyorlar. Bu nedenle bizim grevimizin iyi sonuçlanması için bizimle dayanışma içinde olmak zorundalar. Grev iyi sonuçlanırsa onlar da yarar görecekler. 
Bunun farkındalar. Memurlar bizi daha açık destekliyorlar. Her zaman haklılığımızı ortaya koyup çevrelerine anlatıyorlar. Kimi demokratik kuruluşlar dà ziyarete 


memur ve işçi aileleri bizi ziya- 


emirel, İMF'nin, işbirlikçi holding-Di emriyle temel tüketim malları- 

na yaptığı korkunç zamları açıklarken, işçilere, emekçilere büyük bir şey bagışlıyormuş gibi, «ama biz eşel-mobil de uygulayacağız» dedi. Bu açıklama yeni baskı yasalarının yanısıra işçilerin, emekçilerin kazanılmış haklarına karşı başlatılacak cepheden saldırının ilanıydı. Çünkü eşel-mobile birlikte, işçilerin toplusözleşme hakları, grev hakları fiilen ellerinden alınmış, sendikalaşma hakları anlamsız hale gelmiş olacak. Çünkü ücretler “hakbilir” istatistiklere bağlanacak; böylece de ücretler, bakanlıklar, fiilen de tekeller tarafından saptanacak. 

Bu yolda ilk adım, Toplusözleşme Koordinasyon Kurulunun oluşturulmasıyla atıldı. Önümüzdeki dönem 700 bini aşan KİT emekçisinin toplusözleşmesi de bu Kurul'a bağlandı. MESS eski başkanı, şimdiki “gölge başbakan" Turgut Özal, geçtiğimiz günlerde KİT genel müdürleriyle bir toplantı yaptı ve Koordinasyon” Kurulu'nun, daha doğrusu İMF'nin toplusözleşmeler konusundaki direktiflerini belirtti. 
<Toplusözleşmelerdeki ücret artışları memurların aylıklarındaki artışları geçmeyecektir. Toplusözleşmeler KİT bütçelerini ve ürünlerin maliyetini zarara sokacak biçimde gerçekleşmeyecektir. Kıdem tazminatlarının sınırı 30 günü geçmeyecek, bunu aşan istekler geri çevrilecektir.» Böylece Turgut Özal'ın beyniyle hareket eden Demirel'in KİT işçileri için nasıl gelecek hazırladığı açıkça ortaya çıktı. 

Yol-İş Federasyonu Genel Sekreteri Muzaffer Saraçoğlu'nun dediği gibi, bir gün önce söyledikleri ertesi gün hükümet kararı olan Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Demirel yönetiminin bu uygulamalarının devamının nasıl olması gerektiğini ve nasıl da olacağını açıkladı. Genelkurula sunulacak Çalışma 


gelerek çay, şeker gibi gerekli maddeleri getiriyorlar. 

İRFAN AKGÜL 
(Atlı Zincir) 
Mahallelerde Dayanışma Komiteleri var. Bu komiteler esnaf, memur ve işçilerle ilişkiler kuruyorlar. 
miz günlerde esnaf, 


lıyorlar. 


na dağıtıyorlar. 


jis om yoketmek bir aitov- 


ret ettiler. Makarnalar, pasta, börek gibi gıda maddeleri hazırlayıp getirdiler, Hep birlikte yedik. Öğretmenler grevci işçi çocuklarını belirleyip onların defter, kalem gibi masrafları yapmamalarını sağ-Bu maddeleri kendileri sağlayıp grevci işçilerin çocukları- 


Geçtiği- @ SORU: Demirel yönetimi yüzbinlerce sınıf kardeşimizin toplusözleşme görüşmelerini Toplusözleş- 


raporunda yeralan ilkeleri açıklayan TİSK Genel Sekreteri Rafet İbrahimoğlu, ilk saldırısını grev hakkına yöneltti. İbrahimoğlu, «grev hakkının, Anayasal bir hak olmakla birlikte mülkiyet hakkının üzerinde bir hak olmadığını,» belirtti. Tekelci patronların sözcüsü aslında ateşle oynuyor. Anayasal bir hak olan greve dil uzatanlar hiçbir Anayasal ve insani dayanağı bulunmayan lokavtı tartışma konusu etmiyorlar. Onlar etmiyorlar ama grev alanlarında “Lokavt hak değil, suçtur” pankartları yükseliyor. Bu belgi gelip Meclis'- te yankılanıyor. CHP sol kanat parlamenterleri Meclis'e lokavtla ilgili değişiklikleri kapsayan bir yasa teklifi veriyor. 

Demirel'ler, Özal'lar, onlara ümut bağlayan yerli ve yabancı Patronlar yanılıyorlar. 

İşçiler toplusözleşme hakkını, grev hakkını bileklerinin gücüyle almışlardır. 
İşçi sınıfı kanını akıtmıştır bu savaşımlarda. Hiçkimse işçi sınıfımızın bu haklarını alamayacaktır. Türk- -İş tabanı, Türk-İşe bağlı sendikaların üyeleri işçiler de haklarına sahip çıkmalıdırlar, çıkacaklardır. Yaşam göstermektedir ki, tekeller ile işçi sınıfı arasındaki ayrılık, DİSK ile Türk-İş arasındaki ayrılıktan bin kat daha önemlidir. Yaşamsal çıkarları temelinde DİSK'li, Türk - İşli, bağımsız sendikalardan işçilerin eylem birliği, Demirel'lerin, Özal'ların karşısına güçlü bir kale gibi dikilmelidir. 
Demokrasi güçleriyle omuz omuza, Türkiye proletaryası patronların bu hesaplarını boşa çıkartacaklardır. 


Türkiye proletaryasının yürüttüğü grev hareketinin binlerce, onbinlerce işçiyi kucaklaması, emekçileri eyleme çekmesi, grev silahını kullanan işçilerle dayanışmanın yükselmesi, emperyalizmin, işbirlikçi tekelci burjuvazinin halka karşı giriştiği çokyönlü saldırıyı geriletmede temel dayanak olacaktır. 


bg 


me Koordinasyon Kurulu'yla yürütmek ve tüm işyerlerinde ücret ve diğer toplumsal hak artışlarını belirli bir yüzdeyle sınırlama kararı aldı. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu da yaptığı açıklamayla grevlerin denetim altına alınmasını, belli bir süre dolduktan sonra grevlerin yasaklanmasını hükümete önerdi. Bu konudaki görüşleriniz nelerdir? 
ISMAIL ONDER 
(Atlı Zincir) 

Bizim (haklarımıza balta vuramazlar. 
Uygulayacakları yön temler bizi engelleyemez. Her işçinin başına bir muhafız dikseler bile bizim z savaşımımız sürecektir. Haklı isteklerimizi alana dek çalışacağız. 
MUSTAFA KOÇ 
(Perfektüp) 
Grevlerimizi, toplumsal haklarımızı engelleyemiyecek - ler. Böyle zorlamalar getirmek iste- 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e KEMAL ANADOL (CHP Zongulodak Milletvekili) || 


İşçi sınıfının anayasal hakkı o- 


A “lan grev silahını elinden almaya “kimsenin gücü yetmeyecektir. Tekellerin son dönemde devleti iyice 


kuşatma ve onunla iyice bütünleş- 


me politikalarının bir parçası da. 


işçi haklarıyla ilgilidir: Sonkurulan 


nedenle 17 arkadaşımız, ha-SIE Bu arı bir yasa teklifini Mec- 


> lis'e verdiler. Aralarında benim de 


bulunduğum öneri sahipleri, öneri- 


lerinin bir an önce gündeme alın- 


“ması ve yasalaşması için el riyle çalışacaklardır. 

e NECATİ CEBE (CHP. Balıkesir ` Milletvekili) 

“İşçi sınıfımızın sömürüyü sinirlandırma savaşımını bastırmak, değilse geriletmek isteyen sermaye çevreleri, işçi haklarına yönelik saldırılarını sürdürüyorlar. - Emek güçlerinin öteden beri sömürü ve baskıya karşı sürdüregeldikleri savaşım, şimdi yeni boyutlar kazanıyor. Demokrasiden yana tüm güçler bu savaşıma omuz verecekler- 
“dir. S 


yenler 15-16 Hazi- 
A b ranları, DGM Direnişleri'ni hatırlasınlar. Getirecekleri sistemlerle sendikamızı pasif duruma düşürmek istiyorlar. Işçiler demokrasi haklarını çiğnetmeyecekler. Hükümet işçilerin üretimi düşürdüğü yalanını yayıyor. 
Bizim fabrikada her gün beş saat elektrik kesiliyor: İki saat de makinelerin ısınması için gerekmektedir. Böylece 7 saat geçiyor. Bu bir vardiya çalışma demektir. Bu süre çıkınca üretim yarı yarıya düşüyor. Hükümet de kendi kusurunu bizim sırtımıza yıkmak istiyor. Her gün TRT'de boy gösteriyorlar. Kendilerine güvenleri varsa bize fırsat versinler, bizi de TRT'ye çıkarsınlar; halka haklılığımızı kanıtlayalım. Ama bunu yapamayacaklarını biliyoruz. 
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El Salvador” 


Yığınlar 


özgürlük Savaşımında Birleşiyor 


İki hafta önce, TRT'de Pasifik Okyanusu'ndaki en küçük Latin Amerika ülkesi El Salvador'da katledilen bir Katolik papazın cenaze törenindesçıkan olayları izledik. 

Demi: parmaklıkları aşmak isteyen kadınlar, çocuklar; dami.rın üzerinden pervasızca ateş eden adamlar; kaçmak isteyen ve kalabalık- ta sıkışıp kalan, ezilen insanlar gördük. Başpiskopos Romero'nun cenaze töreni biçimsel olarak da olsa pekçok kişiye 1977 1 Mayısı'nı hatırlattı. 

Başpiskopos Oscar Arnulfo Romero, bir kilisede barış ve adalet üzerine vaaz verirken öldürülmüştü. Cenazesine 300 bin kişi katıldı. Dünyanın çeşitli yerlerinden gelen din adamları da törende yer aldılar. Törenden önce El Salvador'da erkte bulunan cunta o gün tüm askersel birliklerin barakalarına çekileceğini duyurmuştu. Güvenliğin sivil görevlilere bırakıldığı törende 40 kişi öldü, 200" den fazla kişi de yaralandı... 

Gerici basın her olayda olduğu gibi bunu da kendi an açlarına uygun bir biçimde 


yorumladı. Başpiskopos Os- _ 


car Romero'nun solcular, komünistlerce öldürüldüğü; cenaze törenine katılan kalabalığa kızan “komünist eşkiyalarca” önceden hazırladıkları bomba ve tabancalarla onları cezalandırdıkları yazıldı 

Bunları utanmadan yazanlar Başpiskopos Oscar Romero'nun kimliğini bilmiyorlar mı? Bildikleri halde çıkarlarına el vermiyor doğ- 


. rusunu anlatmak. Ne söyle- 


sinler? Romero ülkedeki cuntanın antidemokratik girişimlerine karşıydı; halka uygulanan zulümden, ülke ekonomisine egemen 14 aileyi suçlardı; ABD yönetimine, cuntaya yardım etmemesini isteyen, bu yardımların Salvador halkının aleyhinde kullanıldığını belirten bir mektup bile yazmıştı; halkın istemlerini vaazlarında dile getirirdi, halk onu bunun i- in sever ve sayardı mı deşinler? Boyle bir adamın yaşamasının ABD emperyalizminin ülkedeki çıkarları açısından hiç de iyi olmadığını mı söylesinler? Doğruları söylemek onların işine gelmez 
ÖLENLER ÖZGÜRLÜK 
YOLUNDA ÖLÜYORLAR 

El Salvador halkı kanlı tatörlere, sömürgecilere tars ©0 yıldır savaşıyor; bagımsızlığı, özgürlüğü için şe hitler veriyor. 1932'de dikta tör Martinez'e başkaldırdı- 


lik 


ğında 30 bin işçi, köylü, öğrenci öldürülmüştü... 1932; deki soykırımdan sonra, iK kez 1972-1977 arasında yığın- 


sal bir köylü hareketi patlak verdi; Katolik kilisesinin çoğunluğu sola kaydı ve köylü yığınlarına daha çok yakınlaştı. . 

Bir yanda halkın ezici çoğunluğu, öte yanda hükümet ve onu destekleyen oligarşi kutuplaşması açık bir biçimde ortaya çıkmaya başladı. 

Komşu ülke Nikaragua'- da Somoza diktatörlüğünün alaşağı edilmesi El Salvador'da devrimci bir etki yarattı ve sınıfsal çelişkileri daha da öneçıkardı. 1979'da erkte bulunan General Romero ve Salvador oligarşisi- ne karşı düzenlenen protesto eylemleri kabardı. İşçiler, köylüler, öğrenciler, aydınlar, din adamları ve evkadınları rejimin baskılarına karşı her gün, her alanda gösteriler düzenlemeye başladılar. 

Politik cinayetler, hapis, işkence, öğrenci, işçi ve köylülerin kaybolmaları bu hareketin önüne set çekemedi. 
15 Ekim 1979'da Carlos Hum- 


berto Romero bir cunta ile devrildi. Devrimci örgütler demokratik reformun gerçekleşmesi için 15 Ekim cuntası hükümetini koşullu olarak destekleyebileceklerini açıkladılar. 
CUNTA VERDİĞİ SÖZLERİ TUTMUYOR 

15 Ekim darbesinde genç 
subaylar rol oynamışlardı. 
Bunlar halka, baskıya sonverme, politik suçlulara özgürlük tanıma, bir dizi toplumsal ve ekonomik reformu gerçekleştirme konularında umut verdiler. Cuntayı daha cazip göstermek için hükü mete liberal görüşleri olan bazı siviller de alınmıştı. An cak cunta, özünde özgürlük hareketini yatıştırmak, “ser mave sınıflarını tehlikeden 


kurtarmak için gerçekleştirilmişti. Kısa sürede kendi içinde de ayrışmalar oldu. Aralk ayı içinde cuntanın iki sivil üyesi ve kabine üyelerinin tümü, askersel güçlerin ülkedeki demokrasi hareketine sahip çıkmasını isteyen, Savunma Bakanı ve diğer bazı generallerin cuntanın üzerinde gücü olduğunu belirten bir ültimatom yayımladılar. Askerlerin bu isteme o0- lumsuz yanıt vermesi, cuntanın sivil üyelerinin ve bakanların istifasına yol açtı. 
Generaller yeni bir cuntayı ancak Ocak başında oluşturabildiler. Sağ kanat Hıristiyan Demokratlar'a cuntada yer verildi. Hıristiyan Demokratlar, diktaya örtü olarak kullanılmaya ABD'nin gönderdiği özel görevliler tarafından ikna edildiler. 


Böylece Ekim'deki darbe hiçbir şeyi çözemedi. 1980'e gelindiğinde El Salvador'da iki olgu açık bir biçimde ortadaydı: Yönetimde ciddi bir bunalım ve ilerici güçlerde artan baskı ve zulmün zorladığı birlik çabaları... 

BASKILAR 
YOĞUNLAŞIYOR 

Sınıf osavaşımının keskinleştiği dönemlerde egemen güçler egemenliklerini sürdürmek için her türlü baskıya başvururlar. El Salvador'da da yılın ilk günle- 


rinde baskı iyice yoğunlaştı Ekonomik ve politik bunalımı ağırlaşlırarak kanlı bir darbe ile demokrasi hareketini kökten koparmak isteyen gericiler çeşitli yöntemleri “kullandılar. > Sanayiciler 


Nüfus : 4 milyon 800 bin Yüzölçümü : 21 bin 400 km? 
Toplumsal-Ekonomik Yaşam : Salvador ekonomisi büyük çapta yabancı sermayeye bağlı. Büyük toprak sahipleri, zengin tüccarlar, sanayi ve bankacılık alanındaki vurguncu patronlar, yabancı kapitalistlerle işbirliği içindeler. 
50 yıldır askersel rejim bu oligarşiye hizmet ediyor. Ülke ekoncmisini 14 aile kontrol ediyor. 

Nüfusun “, 85'inin düzenli bir işi; yarısının okuma-yazması yok. 


ve toprak sahipleri üretimi azaltarak işsizliği artırdılar. 
Terörist sağ grupları halkın üzerine saldılar. Sol kuruluşların binalarını ateşe verdiler; yöneticilerini katlettiler. 

Sokaklarda sürekli insan avı başlatıldı. İş, ekmek, özgürlük, konut, eğitim gibi en doğal haklarını dile getiren topluluklara acımasızca ateş açıldı. Köylerde, tarlalarda, fabrikalarda hunharca kesilmiş, cinsel organları kesilip ağızlarına otıkılmış; elleri, yüzleri asitle yakılmış, başları kesilmiş cesetler bulunma- ya başladı. 

Gösterilerde tanklar halkın üzerine sürüldü, insanlar ezilerek katledildi. 

Nüfusun % 95'inin Katolik olduğu bir ülkede, Katolik din adamlarına özgürlüğü savundukları icin saldı- 


rıldı; dua eden inançlı kişiler kiliselerde vurduruldular. 
Başpiskopos Romero'dan önce katledilen bir başka din adamı Felipe de Jesus sadece vurulmamış, gözleri oyulmuş ve dili kesilmişti. 

22 Ocak'ta hükümetin 
politikasını protesto amacıyla yapılan çağrı üzerine gerçekleşen yürüyüşe 150 bin kişi katıldı, Salvador tarihinde böylesine büyük bir gösteri ilk kez yapılıyordu. Bu eylem devrimci güçler arasında giderek gelişen birlikteliğin bir ürünü idi. Gösteri başladığı 


andan itibaren insanların üzerine tarlaları ilaçlayan uçaklar ile böcek ilacı ve diğer 


kimyasal maddeler püskürtüldü. Göstericilere ateş açıldı; 67 kişi öldürüldü. 250 ki-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I — Küba ə 2— Meksika e 3 — Kolombiya «e 4 — Guatemola e 5— Belize e 6— Honduras e 7 — Nikaragua è 8 — Panama 


şi yaralandı. 

GERİCİ GÜÇLERİN 
BAŞ DESTEKÇİSİ 
ABD EMPERYALİZMİ 

ABD politikacıları, ne politik manevralarının, ne de doğrudan karışmanın para etmediğini Nikaragua'da görmüşlerdir. Ancak, El Salvador cuntasını, özgürlük savaşçıları ile tek başına bırakmaya da hiç niyetleri 


yoktur. ABD'nin 22 yıldır bu küçücük ülkeye yaptıkları ve çoğunluğu askersel olan “yardım” 16 milyar dolara u- 


laşmıştır. El Salvador subaylarının ve güvenlik kuvvetlerinin çoğu bizzat ABD'de egitim görmüştür. 

El Salvador'da Amerikan sermayesi vardır. Ayrıca burada ABD, tüm Orta Amerika'daki hükümetlere karşıkoyan örgütler hakkında ve- 


ri ve bilgi toplamak için bir —— 


istihbarat merkezi kurmuştur. 

ABD, El Salvador'da kendi çıkarlarını sürdürecek bir yönetimin işbaşında olması için çeşitli girişimlerde bulunmaktadır. 

Yeni cuntaya kısa bir süre önce rejimi düzene koyarsa vereceğini söylediği 50 
milyonluk yardımın 9 milyonunu vermiştir. Ayrıca sağ teröristlere ve hükümete büyük sayılarda silah göndermektedir. 

Afganistan'ın Pakistan sınırındaki girişimlerini burada da El Salvador'un Guatemala sınırında yinelemek- te; burada Guatemala gericileri, Somoza'nın fedaileri ve Küba'dan kaçanları gerici bir hareket içinde birleştirme planları yapılmaktadır. 

Ayrıca bölgede savaş gemileri bulundurmakta; Salvador'a “hareketli gruplar” göndermeyi tasarlamakta ve doğrudan bir askersel müdahale için de hazır bulunmaktadır. Öte yandan, cunta düştüğü takdirde Salvador aleyhinde kullanmak üzere, Guatemala ile Honduras arasında askersel bir anlaşma tezgahlanmaktadır. Ve her nedense ABD emperyalizmi Afganistan'da (o “Müslümanları” koruma telaşına düşerken, El Salvador'da Katolik kilisesinin değerli din adamları öldürülürken pek aldırmamaktadır. Emperyalizmin dine ve din adamlarına karşı çıkarcı, işine geldiği gibi tavrı bundan daha iyi örneklenemez. 

AÇLIĞA, ZORBALIĞA, 

BAĞIMLILIĞA KARŞI 

GÜÇLER BİRLEŞİYOR 

15 Ekim cuntasının halkın çıkarına hiçbir işe giriş 


| 


Yİ 


p 
| 
| 


0S:60 0107'S0'70 


C oo 


l 05.50 0107'<0'70 


i Ortadoğu'da 
Tehlikeli Girişimler 


hineler sorununu bahane ederek İran'la dip lomatik ilişkilerini kesmesi ve İran'a savurduğu askersel bir müdahaleyi de içeren tehditler, Ortadoğu'daki gerginliği bir üst aşamaya ulaştırdı. 

İran ve Afganistan devrimleri ile Ortadoğu'daki güçler dengesinin ABD aleyhine değişmesi yayılıcı Amerikan çevrelerinin hiç işine gelmiyordu. Amerikan silah tekelleri İran olaylarından sonra kararlı bir tavir alamadığı için Carter yönetimini ciddi 


eçtiğimiz günlerde 
ABD yöntiminin re- 


bir biçimde eleştiriyorlar- * 


dı. Dünya petrol yataklarının 2/3'ünden fazlasının toplandığı Basra Körfezi 


meyeceğini gören devrimcidemokrat güçler, asgari hedefleri koyan ortak programlar etrafında birleşmeye başladılar. 

1980'in başlarında, Salvador Komünist Partisi, Farabunda Marti Halk Kurtuluş Hareketi, Ulusal Direniş Hareketi, Silahlı Kuvvetler, Halk Kurtuluş Ordusu Hare- 

= keti gibi politik ve askersel örgütlerin birleşerek Ulusal Devrimci Koordinasyon Komitesini (CN) oluşturmalarını hızlandırdı. Bu koşullarda, tek yolun halkın daha bi- 
'linçli savaşımı ve silahlı savaşımı olduğu görüşünde birleşen örgütlerin yaptığı anlaşma tarihsel bir kilometre taşıdır. 

Böylesi bir eşgüdüm organının kurulması, yığınlar arasında olumlu tepkiler yarattı; temel yığın örgütlerine dayanan bazı birlikler biraraya gelerek, başka bir platformda Devrimci Koordinasyon Komitesi oluşturdular. 

Kuşkusuz cephe yolunda atılacak daha pek çok adım vardır. Birlik yolu tüm katmanların yığın örgütlerine, kilisenin demokratik kesimine, subayların ilerici kesimine, orta tabakalara, işçi sınıfı ve emekçi halkın çıkarları doğrultusunda emperyalizme ve zorbalığa karşı savaşmak isteyen herkese açıktır. 

El Salvador'da devrimci güçlerin birliği geniş halk yığınlarıyla bağlar ve eylem içinde ortak düşmana karşı ortak çalışma temelleri üzerinde yükselmektedir. Salvador Komünist Partisi'nin Genel “Sekreteri Schefik Jor- ge Handal'ın belirttiği gibi, birleşen güçler yalnızca sayısal olarak birbirine eklenmez, birkaç kat çoğalırlar. 

Birlik yolunda atılan adımlar, El Salvador tarihinde yeni bir sayfa açmıştır Salvador halk devriminin utkuya ulaşması bu yolda atılacak yeni adımlar ile cephenin güçlenmesine bağlıdır. 

Bu birlikteliğin gücü yurtsever din adamı Romero'nun cenaze törerine yansıd. ABD emperyalizmine ve onların Salvador'daki işbirlikçilerine korkulu rüyalar gördüren de bu güç birligidir. 


bölgesinde ABD egemenliğini kesinlikle sürdürmeliydi. 

İran'da Şah rejiminin düşmesiyle güçlü bir kales'ni yitiren ABD, yalnızca İsrail'e dayanarak bölgede dengeyi koruyamazdı. 
Mısır'la İsrail arasındaki Camp-David o antlaşması bu nedenle tezgahlandı. 
Böylece, ABD'nin “barış güvercini” æerolünde Ortadogun iz işlerine karışması yasallaşmış oldu. 
İsrail'in yayılmacı politikası desteklendi; Mısır ve İsrail'e olağanüstü miktarlarda silah gitmeye başladı. İsrail eskiden bölgede monarşist İran tarafından oynanan rolü üstlenirken, Mısır da tümüyle ABD'nin kuklası 


N mperyalizm, onun bot razanlığını yapan ge- 
N rici basın, Afganistan'da “hele bir bahar gelsin” yaygaralarını kopartı-X yorlardı. - Umutlarını ABD 


emperyalizminin, Çin gerici-Ñ liğinin Pakistan'da eğittiği N bir avuç kışkırtıcıya bağlı-Ñ yorlardı. Emperyalizmin pro-N paganda organlarının yere À göğe koyamadıkları bu “mil- 


liyetçi müslümanlar” kim- 
X dir? Bunların önderleri kim-NX dir? soruları büyük önem 


N taşıyor. 


«Milliyetçi Mukavemet» Önderleri Kimlerdir? 
Bunlardan biri, TRT'de 
Ñ de sık sık boy gösteren, ge-X rici basının sayfalarından in- 
.dirmediği Gulbuddin Hek- 
N metyar'dır. Hezbe-i-İslami N grubunun önderi olduğu ilan X ediliyor. Bu grup, tüm Orta-N doğu'da gericilik faaliyetleri- 


N ni yürüten merkezlerden biri kolan Müslüman Kardeşler Örgütü'yle ilişki içindedir. 
X Büyük “Afgan milliyetçisi” Ñ olarak tanıtılan Hekmetyar'- ın yurdunu ne denli sevdiği-Ñ ni, halkını ne denli düşün-X düğünü ortaya koyan çok so-NÑ mut bir olay yaşamış Afga-Ñ nistan halkı: Hekmetyar'ın N 1975'te Pakistan sınırında, Ñ Pakistan gizli polisinin de X yardımıyla çıkardığı ayrılıkçı Ñ isyan. Bozguna uğrayan bu girişimden sonra Hekmetyar'ın cinsi cibilliyeti Afganistan halkının malumu olmuştu. CİA'nın Hekmetyar'ı 
Ñ hâlâ kullanmasının nedenlerinin başında, onun emekçi bir aileden gelmesi yatıyor. 
X Bu nedenle CİA, Hekmet- 
X yarın daha geniş bir halk XN kesimine seslenebileceğini u-X muyor. Çünkü elindeki öbür N “önderler"in kanemiciliği Af- a ganistan halkı için son dere-Ñ ce açık. Nitekim Afgan kar-X şıdevriminin babası olmakla X övünen Seyid Ahmed Gaila- 


RUM 


haline geldi. 

Mısır-İsrail işbirliğinin geliştirilmesinin o yanısıra ABD, bölgenin doğusunda 
Çin ve Pakistan'la ilişkilerini geliştirmeyi, Güney'de Hint Okyanusu'ndaki Diego Garcia adasındaki üslerini artırmayı amaçlıyor. Bölgeyi denetim altında tutmak ve gerektiğinde saldırmak için Basra Körfezi'nde 110.000 
kişilik bir çevik ordu bulunduruyor. FKÖ saflarını bölme girişimleri, Suriye'- de iç karışıklıklar, Demokratik Yemen Cumhuriyeti'ne karşı girişilen komplolar, Ajganistan'da iç gericiliğin körüklenmesi, İran-Irak arasında savaş kışkırtıcılığı, hep ABD emperyalizminin Ortado- 


ni, Peugeot marka arabalar satan bir acenta sahibi. Yanısıra büyük toprak sahibi. 
Devrimden sonra dükkanı- nın elinden alınması ve topraklarının kiracı köylüler arasında dağıtılması üzerine tasını tarağını toplayıp Kabul'den kaçmış. Gailani, Hz. 
Muhammed'in sülalesinden geldiğini önesürüyor. Bu savin doğruluğu çok kuşkulu; ama, açık olan bir şey, karısının eski kralın torunu olduğudur. 


Bir öteki “milliyetçi direnişci” lideri, 33 yaşındaki pa- 


ğu serüveninin parçaları... 
ABD, Ortadoğu'da özgürlükçü hareketlere karşı iç gericiliği körükleyerek, ülkeleri birbirine düşürerek, mezhep ayrılıklarını kullanarak, askersel yığınaklar yaparak kendisine yeni savaş alanları açıyor. 


ABD-Türkiye Savunma ve İşbirliği Antlaşması da aynı çabaların ülkemize bir uzantısı. Bugünlerde Amerikan basınında, Carter yönetiminin gerektiğinde Basra Körfezi'ne müdahale etmek için Umman, Kenya ve Somali'deki üsleri mi, yoksa Türkiye'deki silah depolarını mı kullanmasının daha iyi olacağın: tartıştığı haberleri yer alıyor. ABD heyetleri Ankara ile Umman arasında mekik dokuyor. 


Israil Başbakanı Mena- hem Begin, geçtiğimiz ay içinde Yankı dergisinin sorularını yanıtlarken «İsrail ve Türkiye, bugün bölgede Sovyet yayılması için geçerli bir engel olma durumundadırlar» diyor. Ekonomik ve askersel gücünün artırılması için 


` tenmektedir. 


Türkiye'ye olanaklı olan herşeyin yapılması gerektiğini söylüyor. Geçenlerde ülkemizi ziyaret eden 
ABD heyetinden Senatör 
Baker de, Ortadoğu'da bugünkü koşullarda Mısır, Türkiye ve İsrail arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi konusundaki sorulara olumlu yanıt veriyor. 
ABD senatörleri, «Biz bu bölgedeki ülkeler arasında bütün görüş ayrılıklarını giderecek geniş kapsamlı bir barışın kurulmasından yanayız» diyorlar. Ardından, Umman denizindeki askerlerinin İran'ın zengin petrol yataklarını bombalamak için Washington'dan emir beklediklerini ekliyorlar. 

Çok açıktır ki ABD, bölgemizde İsrail, Mısır ve Türkiye'nin de içinde yer alacağı yeni saldırganlık antlaşmaları peşindedir. 
Türkiye'ye bu oyunda önemli bir rol verilmek is-Oyun büyüktür. Boyutlarının nereye varacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz. 
Uyanık olup, olayların nereden kaynaklandığını, nerelere varabileceğin iyi görmek gerek. 


AFGANİSTAN 


“Milliyetci Mukavemetciler” 


Kimlerdir? 


zarlama danışmanı Ziya Han Nasri. Nasri, yüksek öğrenimini Amerika'da yapmış; bu sırada da gerçek yurdunu seçmiş; ABD vatandaşlığına geçmiş. Bu muhterem ABD vatandaşı Afganlı “direnişçi”, kendisini daha şimdiden Afganistan'ın “kurtarılmış” bölgelerinde kurmayı umut ettikleri Özgür İslam Cumhuriyeti'nin Başbakanı olarak ilan ediyor. 

Direnişçi liderlerden bir başkası da Başir Zakariya. 
Zakariya, Pakistan'a kadar gitme zahmetine bile katlanamamış. New York'ta otu- 


ruyor; oradaki mülteci grubuna başkanlık ediyor. Tüm görevi CİA ile onun Peşevar'- lı müşterileri arasındaki ilişkileri sürdürmek. Bu “"'yurtsever müslüman” da “Özgür İslam Cumhuriyeti'nde kendisini yüksek mevkilerin beklediğini düşünüyor. 

Görüldüğü gibi, “milliyetçi direniş” liderlerinin tümü de, Afganistan devrimi'- nin kendi çıkarlarını ayaklar altına almasından öfkeye kapılmış bir avuç asalak. Bunlar islamiyet perdesi arkasında kendi öz çıkarlarının savunusunu yürütüyorlar. Ama Afganistan halkı bu sah- te din tüccarlarının niyetlerini gayet iyi biliyor ve onları sürekli olarak teşhir ediyor. 

Peki “milliyetçi direniş” militanları kimlerdir? Bunların büyük bir bölümünü, agalarına körükörüne bağlı olup, onlarla birlikte Pakistan'a kaçan köylüler oluşturuyor. Ancak bunlardan büyük bir bölümü, daha şimdiden Çin, Mısır, Pakistan ve ABD'li eğitimcilerin ellerine tutuşturdukları silahları Ðrakıp, yurtlarına, toprakları- na dönüyor. 

Emperyalist (odakların, onların Çin'li işbirlikçilerinin büyük umut bağladıkları bir kesim, göçebe Afganistanlılar. Gerçekten de 16 milyon Afganistanlı'nın yaklaşık o0- larak 3 milyonu, kışın genellikle sürülerini Pakistan meralarına götüren göçebeler. Pakistan gericileri, şimdi bu göçebe Afganistanlılar'ın yurtlarına dönmelerine izin vermiyor. Onları karşıdevrimci çetelere katılmaya zorluyor. 
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A şçi sınıfının tarihsel özgörcvini yerine getirmesi, herşeyden önce on'n sıralarındaki bölünmüşlüğü gidermesine, devrimci temelde birliğini sağlamasına, yığınlarla sıkı sıkıya bağlı bilimsel sosyalizmin ilkelerine bağlı bir partinin öncülüğünde savaşmasına bağlıdır. İşçi sınıfı, ancak eylem birliğiyle öz sınıf çıkarları için savaşı başarıyla yürütebilir: emperyalizme, tekellere karşı savaşta bağlaşıklarını çevresinde toplayabilir, yığınları kazanabilir: proletarya hegemonyasını kurabilir. 

İşçi sınıfı partisinde işçi hareketinin politik birliğini sağlamayı, Marks ve Engels sınıf savaşının politik örgütlenmesinde temel sorun saydılar. Bunun için burjuva ve küçükburjuva ideolojisinin işçi hareketindeki etkilerine karşı Sâvaş- verdiler. Değişik işçi partilerinin ortak düşmana karşı “eylen anlaşmaları” yapmalarını savundular. İşçi sınıfının pratik eylemlerinde topladığı deneylerin, küçükburjuva anlayışların yıkılmasındaki önemini vurguladılar. 

Lenin, Marks ve Engels'in görüşlerini Rusya'daki sınıf savaşının yeni koşullarında geliştirdi. 
Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi'nin 2. Kongresi'nde devrimci partiyi kurdu. 

Bolşevik Partisi'nin, yeni türden partinin gelişme süreci içinde Lenin, işçi sınıfının eylem birliğini, oportünizmle uzlaşmaz bir savaşla bağlayarak, işçi hareketinin devrimci temelde birliği sorununu çözdü. 2. Enternasyonal partilerinin çoğunluğunun, sınav günlerin- de, bir zamanlar bağlılıklarını duyurdukları enternasyonalizme hiyanet etmesiyle, işçi hareketinde devrimcilerin oportünist akımdan ayrılması için koşullar olgunlaştı. 
Büyük Oktobr Sosyalist Devrimi'- nin utkuya ulaşmasından sonra, birçok ülkede komünist partileri oluştu. Lenin'in partisinin öncülüğünde Komünist Enternasyonal ın kurulmasıyla, işçi hareketinin devrimci temelde birgi için en önemli önkoşul yaratıldı. 


Lenin, Komitern'de işçi sınıfının eylem birliğinin yığınları kazanma savaşımındaki önemini sürekli vurguladı. Komünistlerin, çeşitli proleter grupların, çeşitli işçi ve küçük mülk sahibi partileriyle anlaşma ve uzlaşmalara gitmeleri- nin gerekliliğini ortaya koydu. Leninizm'in ışığında sınıf savaşının deneyimlerinden yürüyen Komintern, işçi sınıfının birliğinin ancak uzunca bir süreç, yığınların devrimci konumlara kazanılması süreci içinde gerçekleşebileceği sonucuna vardı. İşçi sınıfının poli- 


. tik, örgütsel birliğini, ortak düş- 


mana karşı ortak bir savaş sürecinin sonucunda sağ ve “sol” oportünizmi geriletmekle erişilebilecek perspektif bir görev olarak saptadı. 

Sovyetler Birliği'nin, halkları faşizmin boyunduruğundan kur- 


| Mersin'de 
8 Mart günü yapılan 
“issizliğe, hayat pahalılığına, zam 
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lara ve faşizm tehlikesine karşı güç ve eylem sağ 5 
birliği mitingi”ne TİP, metalurji, cam, karayolları, tekei ME petrokimya işkollarındar, Çukobirlik, Adana, la-sus, Yenice helediyele rinden işçiler DDKD, iGD, Genç-Oncü, SGB, DHKD İKM ider sencer katıldı, Yürüyüş boyunca binlerce kişi, Tertip Kcmileci'nin sapto- ortak basgiler haykırdılar. Yürüyüşcue, 


şam pahalılığının işçi ve emekçi yığınlarının :» rasının emekçilerin sırtına yüklenmek isteria: hatırlanarck 


altından kurtulmanın tek yolunun emek cephesinin örülmesine 


İşçi Sınıfının 


tarmasıyla, antifaşist demokratik devrimleri başaran ülkelerde işçi hareketinin, bilimsel sosyalizm temelinde birliğini sağlamak olanaâr gı doğdu. İşçi hareketinde eylem birliği yapan işçi partileri, proleterya hegemonyasını kurarak, devrimci dönüşümleri başlattılar ve devrimci temelde bütünsel bir işçi Partisi ve birlik sendikalarını oluşturmanın ortamını yarattılar. 

Komünist partilerinin bu amaca yönelik politikası, bu süreç- te önemli bir rol oynadı. Işçi hareketinin politik ve örgütsel birliği, bu ülkelerde devrimci dönüşümlerin sürdürülmesinin, sosyalist devrimin başarılmasının ve sosyalizm kuruculuğuna geçilmesinin temel bir koşulu oldu. 

Bütün kapitalist ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de işçi hareketinin, yani örgütlü olarak ekonomik, politik ve toplumsal çıkarlar için savaşan işçi sınıfının bölünmüşlüğünün bir dizi sosyo-ekonomik ve politik-ideolojik nedenleri vardır. 

Sendikalı işçilerin 2/3'ü İki büyük sendika konfederasyonunda toplanmıştır. Bunların yanısıra 600'ün üstünde sendika, iki küçük konfederasyon bulunuyor. DISK üyesi sendikaların, çoğunlukla sınıf sendikacılığını savunan yönetimleri vardır. Konfederasyon yönetimi, bu tabanla sınıf işbirliği konumları arasında salantılı bir tutum alıyor. Türk-İş'in yönetimi gerici partilerle bağlıdır. Ancak tabanında sınıf sendikacılığını savunan sendikalar da vardır. —— 

Gelişmiş kapitalist ülkelerden farklı olarak, Türkiye'de işçi hareketi, politik olarak bir Komünist ve bir Sosyal Demokrat partide örgütlenmiş değildir. İşçi sınıfı nın politik öncüsü, ağır baskı koşularında, giderek artan bir ölçüde işçi sınıfının öncü ve bilinçli kesimlerini sıralarında örgütlüyor. 
Yasal olarak çalışan iki işçi partisi, TİP ve TSİP Bilimsel Sosyalizm'den esinlenen konumlara yöneliyorlar. 

Burjuva reformist bir parti 0- lan CHP, sosyal reformizmi işçi hareketine sızdırmayı amaçlıyor. Bu girişimlerinde birkaç yıldan beri üyesi olduğu Sosyalist Enternasyonal'in sağcı yöneticilerinin desteğini alıyor. Onların yöntemlerini kullaniyor. İşçi komiteleri kurmakla, fabrikalarda örgütlenme yolunda adım atmak istiyor. Ote 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oylunun. veksul halkın belin: büktüğü bunalımın fatu 


sekiların ve ağı zamların, emperyalist dayatmaların “ayi Oldugunu belirtti. : 


Eylem Birliği 


yandan iki büyük sendika konfederasyonunda etkilediği sendika yöneticileri aracılığıyla, sendikal konumlarını güçlendirmek ve gelecekte sosyal demokrat yönetimli ayrı bir konfederasyon oluşturmak amacını güdüyor. Böylelikle, CHP eliyle, işçi sınıfı içinde örgütlü bir sosyal demokrat hareket yaratılmak isteniyor. 

Günümüz Türkiyesi'nde derin ekonomik ve toplumsal bunalım ortamında emperyalizmin, iç gericiliğin, işçi sınıfına ve demokrasi güçlerine saldırmalarının yoğunlaştığı, faşist tehlikenin arttığı koşullarda işçi sınıfının eylem birliği sorunu büyük güncellik taşıyor. 

İşçi sınıfının ortak çıkarları için, işçi sınıfının değişik parti ve örgütlerinin ortak savaşımı yönünde daha ileri adımlar atılması onun sendikal ve politik savaşı- na yeni olanaklar açacaktır. İşçi sınıfının yerli ve yabancı tekellere karşı metal, tekstil ve öteki işkolarında girdiği grev savaşı giderek yayılıyor. Değişik işkolarındak! 
sendikalar, değişik konfederasyonlara bağlı sendikalar arasında eylem birliğinin kurulması, bu savaşı başarıya ulaştırmakta önemli bir etken olacaktır. Bu yolda henüz sınırı da olsa atılan adımların, tekelerin, gericiliğin ekonomik ve politik saldırılarına karşı genel grev belgisinin yükseldiği koşullar- 


da önemi küçümsenemez. İşçi sınıfının politik eylem birliği çerçevesinde, işçi sınıfının politik öncüsü ile öteki işçi partilerinin üyele- 


© ri arasında, NATO'ya ve emperya- 


lizme karşı, barış ve silahsızlanma için, demokratik özgürlüklerin korunması için, faşist tehlikeye, işsizlik ve pahalılığa karşı değişik düzeylerde ortak eylemler gerçekleştiriliyor. Sınıf sendikaları, ilerici yığın örgütleri, meslek örgütleri bu eylemlere katılıyorlar. 
Kuşkusuz işçi sınıfının politik öncüsü ile öteki işçi partilerinin ortak eylemleri, tümüyle işçi sınıfının eylem birliğinin gerçekleşmesi anlamına gelmiyor. Ama giderek gelişen bu olumlu sürecin ikili bir anlamı var. İşçi sınıfının çıkarları doğrultusunda çalışan ve sosyalizmi amaçlayan bu partilerle eylem birliği, işçi yığınlarını burjuva partilerinin etkinliğinden kurtarmak, sosyal reformizmin yayılmasını engelemek yolunda güçlü bir etken olacaktır. İkincisi, güçlü bir demokrasi hareketi oluşturmak, en 


zomların, ya 


~. 


geniş demokrasi güçlerinin eylem birliğini sağlamak için güçlü bir çekim merkezi yaratacaktır. Bu işlevini yerine getirmesi için ey- 


“lem birliğinin kalıcı olması, somut 


politik savaş hedeflerini içeren bir platforma dayanması kuşkusuz daha yararlı olur. 

Türkiye işçi sınıfının politik öncüsünün yürüttüğü eylem birliği politikası, şu ilkelere dayanmaktadır: Ortak düşmana karşı, ortak çıkarları ön plana koymak; eylem birliğini adım adım sınıf savaşımının bütün alan ve düzeylerine yaymak; stratejik amaçlar için savaşta geçici ve daha uzun süreli anlaşmaları birbirine bağlamak; politik öncünün ideolojik ve örgütsel bağımsızlığını titizlikle korumak; yanlış bulduğu görüşleri, bilimsel sosyalizm ilkeleri temelinde arkadaşça eleştirmek; bu ilkelerden ödün vermemek. Kuşkusuz böylesi bir eylem birliğinde karşılıklı politik ödünler verilmesi zorunluk olabilir. Lenin, bu durumda böylesi uzlaşmaların işçi sınıfının sınıf bilincini, devrimci ruhunun, savaş ve utku yeteneğinin genel düzeyini düşürmemesi, daha da yükseltmesi gereğini vurguluyor. 
İşçi sınıfının politik öncüsü ile öteki işçi partileri arasında eylem birliğini zorlaştıran etkenler de yok değil. Politik öncünün ÖZgür çalışma olanaklarına sahip olmaması, eylem birliği üstüne anlayış farklılıkları bunlardan kimileridir. İşçi sınıfının politik öncüsü, öteki İşçi partileriyle arasındaki görüş ayrılıklarının, bu partilerle eylem birliği er gellemediğini, tersine eylem birliği süreci içinde bu görüs ayrılıklarının bilimsel sosyalizm ilkeleri, temelinde giderilebilmesinin olanaklı olduğunu ileri sürüyor. Eğer politik öncü, eylem birliğini görüş ayrılıklarının tartışılmasının sonrasına erteleseydi, ya da bu tartışmanın ara sonuçlarına bağımlı kalsaydı, bu tutum bugün birleşilebilen çok sayıda ortak politik amaç için ey- 


lem birliğinden vazgeçmek anlamı- 


na gelirdi. Böylesi bir tutum, ey- 


lem birliği politikasının temel il- 


kelerine, işçi sınıfının savaşının çıkarlarına uygun düşmezdi. 

Her kapitalist ülkede işçi sınıfının politik öncüsünün dışındaki işçi partilerinin yapıları, politik yönü, ideolojisi ve gelenekleri, farklı farklı özellikler gösteriyor. 
Bu özelliklere göre de eylem birliği, değişik düzey ve biçimlerde yürüyor ve değişik amaçlara yöne- 


liyor. İşçi sınıfının eylem birliğinin, gelişmiş kapitalist ülkelerde Komünist ve Sos- 


yal Demokrat partilerle sınırlı kalmasa da bu partıler arasındaki eylem birliğinin büyük önem taşıması, bunların o ülkelerde örgütlü işçi sınıfı arasında başlıca iki güç olmalarından kaynaklanıyor. Ama kuşkusuz buradan, eylem birliği politikasının, işçi hareketinde yalnızca Komünist ve Sosyal Demokrat partiler arasında geçerli oldugu sonucu çıkarılamaz. Hatta Komünistler'le aralarındaki görüş ayrılıkları Sosyal Demokrat partilerin ayrılıklarından daha da az o0- lan işçi partileriyle Komünist Partileri arasında eylem birliği yapılamayacağı sonucu hiç çıkmaz. 
Tersine, böylesi partiler çok daha kolaylıkla, çok daha geniş kapsami, somut politik amaçlar için eylem birliği yapabilirler. 

Komünist partisi ile işçi partileri arasındaki görüş ayrılıklarının giderilmesi sürecinde elbette ilkesel bir temel üzerinde bir tartışma yürütülecektir. Önemli olan bunun eylem birliğini zedelemeyecek bir üslup ve biçimde arkadaşça yürütülmesidir. 

Bunun yanısıra Leninin belirttiği gibi, politik partiler içinde ve aralarındaki görüş ayrılıkları genellikle yalnızca ilkesel polemikle değil, politik yaşamın gelişmesiyle de çözümlenir. İşçi sınıfının politik öncüsü, geçmişte eylem birliğine hazır güçler arasında görüş ayrılıklarına yol açtığı için olumsuz etki yapan öznel etkenlerin ortadan kaldırılması yolunda elinden gelen herşeyi yapıyor. Son gelişmeler geleceğe iyimserlikle bakma- yı haklı kılıyor 


05:60 0107'S0'20 


i 05.00 0107'S0'70 


e Bütün ülkelerin proleterleri birleşiniz! 

e Yaşasın 1 Mayıs-dünya işçi sınıfının savaş, birlik ve dayanışma günü! 

» Ulusal bağımsızlıktan yana tüm güçler: ABD ile bağlanan ikili kölelik anlaşmasına karşı savaşın! 

e NATO'dan Çıkılsın! Amerikan Üsleri Sökülsün! 
ABD'nin Türkiye'yi yeni askersel bloklara sürüklemesine, tüm emperyalist dayatmalara karşı savaş! 

e Emperyalizmin yenisömürgecilik boyunduruğu- na karşı, ekonomik bağımsızlık için savaş! Sosyalist ülkelerle ekonomik işbirliği güçlensin! 

e Barıştan yana tüm güçler: ABD ölüm füzelerinin Batı Avrupa'ya yerleştirilmesine karşı savaşın! 

e Dünyada ve bölgemizde barış,  silahsizlanma ve yumuşamanın sürdürülmesi için savaş! 

» Sovyetler Birliği ve tüm sosyalist ülkelerle dostluk ilişkileri güçlendirilsin! Blok dışı, barışçı dış politika için savaş! 

ə Tekellere karşı tüm güçler: Ücretlere saldırıya, işsizlik ve pahalılığa karşı savaşın! 

» Bunalımın yükünün açlık paketiyle işçi sınıfının, emekçilerin sırtına daha da yüklenmesine, tekellerin devlet sektörünü yağmalamasına karşı savaş! Vergi yükü tekellere! 


8 Martve 


Tekellerin egemenliğinin kırılması, ulusal ekonominin gelişmesi için savaş! 

Demokrasiden yana tüm güçler: DGM'lere, zorbalık yasalarına karşı, demokratik haklar için savaşın! 

MHP'nin kapatılması, faşist yuvaların 'dağıtılması, kırım ve cinayetlerin hesabının sorulması için savaş! 

Demokratik basına özgürlük! Kapatılan tüm demokratik örgütlerin açılması için savaş! 
Yaşasın işçi sınıfının ve tüm halkımızın yükselen direnişi! Emperyalizmin ve tekellerin saldırısına karşı Genel Grev! Serüven yok, örgütlü, birleşik, yığınsal savaş! 

Sosyalizme açılan ileri demokratik devrim için, ulusal demokratik cephede birleş! 

Grevde bulunan Maden-iş'li, Tekstili, öteki DİSK'e ve Türk-İş'e bağlı işçilerle omuzomuza! 
Tüm emekçiler grevlerle dayanışmayı yükseltin ! 
lokavtın yasaklanması, genel grev, dayanışma ve sempati grevlerinin yasallaşması için savaş! 
Gizli oy, açık sayımla referandum hakkı! 
DİSK'in birliğini, sınıf ve yığın sendikacılığı temelinde güçlendirelim! DİSK, Türk-İş ve bağımsız sendikaların işçi sınıfının çıkarları temelinde eylem birliği! 


Demokratik Kadın Hareketinde Eylem Birliği 


e Yurtdışındaki işçilerimize uygulanan ayrımcı po litikaya karşı savaş! Yerli, yabancı işçilerin te kellere karşı savaş birliği güçlensin! 

e Büyük toprak sahiplerine, toprak ağalarına, te kellere, bankalara, tefeci ve aracılara karşı sa vaşta işçi-köylü bağlaşıklığı! Topraksız köylüye toprak! Küçük üreticiden yana taban fiyatları Demokratik kooperatifçilik! Yığınsal köylü ör. 
gütlenmesi için ileri! 

e Gençliğin demokratik örgütlerinin antiemperyalist, antifaşist eylem birliği daha da güçlensin Gençliğe iş, demokratik eğitim! 

» Kadınlara gerçek hak eşitliği! 
Son! 


Evlat Acısına 


e Memurlara  grevli, toplu sözleşmeli sendika haklar! Memur kıyımına son! İşlerinden atılan sürülen öğretmenlerle dayanışma! 

e Emperyalist karışma girişimlerine ve antisovyetizm kampanyasına karşı, Afganistan devrimi ve halkıyla dayanışma bayrağını yükseltelim ! 

e Emperyalizmin suç ortağı Pekin yönetiminin hegemonyacı saldırılarına karşı, Vietnam, Kampuçya ve laos halklarıyla dayanışma! 

e Yaşasın Filistin ve tüm Arap halklarının emperyalizme, siyonizme ve gericiliğe karşı savaşı! 


Bu yıl 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen gösteriler, İlerici kadın hareketinin yıgınsallığını dosta düşmana gösterdi Ankara'da İstanbul'da, İzmir'de, Ko- 


 caeli'de, Eskişehir'de, Kı- 


rıkkale'de, Seydişehir'de Zonguldak'ta, Lüleburgaz' da, Keşan'da, Antakya'da, Samandağ'da, Haruniye' 
de, İskenderun'da, Mersinde, Adana'da, Diyarbakır'da, Ergani'de, Lice'- de, Batman'da, Edirne'de, Uzunköprü'de, Tarsus'ta, Bursa'da, Samsun'da, Beşikdüzü'de, Siirt'te ve daha bir çok il ve ilçemizde bu yıl 8 Mart kutlandı. 

8 Mart kutlamaları aynı zamanda işçi sınıfı hareketiyle, ilerici devrimci kadın hareketinin kaynaştığının, bağlandığının büyük bir göstergesi oldu. 


IKD'nin kapalı olması- na karşın, bir çok ilmizde bu ölçüde yaygın ve yıgınsal 8 Mart kutlamaları, gerçekte “erici kadın hareketinin ne denli köklü ve örgütlü olduğunun da bir göstergesi olmuştur. 

8 Mart kutlamaları, “Ile 
rici kadın hareketi susturulamaz”" belgisinin gerçeklere uygunluğunun da 
bir Kanıtı olmuştur. 8 
Mart Dünya Kadınlar 
Günü kutlamalarında çok önemli bir adımı oluşturan eylem birliklerine deginmeden önce, kısaca bu yılın 8 Mart kutlamaları- na damgasını vuran, İşçi hareketiyle bağına ve genişliğine bir göz atalım. 

İstanbul'da 8 Mart, Maltepe tekel fabrikasında. 
Malazlar'da Faber Kalem fabrikalarında Deri-Kundura ve Şişe Cam fabrikalarında: Mezzan, Profilo, Bufer. Rastaş. Telra, Deva İlac. Füze. Fako. Gripin. 
Evvap fabrikalarında: Mısırlı, Mithat-Giyim`de: Ci bali Tekel, Perfektüp. General Elektrik Í. Ethem 


fabrikalarında; Gülar Elektronik, Giba, Arkel, Supsan fabrikalarında; Bank-Sen'in örgütlü olduğu işyerlerinde, Ziraat Bankaları'nda, PTT Baş Müdürlüğü'nde, SSK, Defterdarlık, İş Bankası Beyazıt Şb.'sinde kutlandı. Bunun yanısıra Hetaş tubrikasında 8 Mart kutlaması için 10 dakika iş durduruldu. Beykoz Rakı fabrikasında 800 işçi kadın beyaz eşarplarla çalıştı. 
Bomonti'de 89 kadın, grev ci işçilerle dayanışma yürüyüşü yaptı. Vog Bali çorap fabrikasının kadın 


işçileri, 8 Mart'ı grevde kutladı. Balıkağı fabrikasının kadın işçileri, 8 


Mart'ı direnişlerinde kutladı, işçiler, kadın işçileri ziyarete Kağıthane'den kalkıp geldi, 8 Martlarını kutladılar. Permatik'te beyaz eşarplı kadın işçiler 
8 Mart dünya Kadınlar 


Günü kutlaması için kisa süreli işi durdurdular. Dinarsu'da grevdeki Tekstil kadın işçileriyle yapılan kutlamaya, Nelson ve Sümerbank'tan gelen kadın işçiler de katıldı. Bu toplantıda faşist kurşunlarla can veren öğretmen ve işçi hareketinin yiğit önderlerinden Talip Oztürk' 
ün eşi konuştu. Devrimci marşlar, şiir'ler grev yerlerindeki kadın işçilerin 


= Sanayi Mahallesi, 


savaşım kararlılığını yükseltti. 


Yine bütün bunların yanısıra Istanbul'da Maden-Iş 6. Bölge'de, Topkapı, Beşiktaş, Hisarüstü, Kadıköy, Kartal, Beykoz, Fikirtepe, Maltepe ve daha 15-20 mahallede ilerici kadınlar zamlara, pahalılığa, faşist baskılara karşı gösteriler yaptılar. Zamları, pahalılığı, faşist baskıları, evlat açısını protesto etmek için, ilerici kadınların bu yıl 8 Mart'ta taktıkları beyaz eşarp, fab rikadan fabrikaya, ilden ile, köyden köye bir protesto çağrısı gibi yayıldı, dalgalandı. 

Lüleburgaz'ın Karamu- sa köyünde 42 beyaz eşarplı kadın, 8 Mart'ı, Amerikan köleliğine, sömürüye, faşist baskılara karşı savaşım kararlılığını haykırarak kutladılar. Samandağ'da beyaz eşarplı kadınlar, Pazar yerinden Belediye'ye yürüyüşe geçtiler. llerici kadınların beyaz protesto eşarpları Edirne'de dalgalandı Ve Tekstil iplik fabrikası'nda, 
4 vardiyada da kadın işçiler, başlarında beyaz eşarplarıyla çalıştılar. 

Antakya'nın Yeşilyası köyünde 45 kadın, kahvede toplantı yaptıktan sonra, köyde sessiz yürü- 


yüş yaptı. Iskenderun'da yine beyaz eşarplı kadınlar yürüdü. İzmir'de Telefon Baş Müdürlüğü'nde ve daha üç-dört fabrikada kadın işçiler 8 Mart'ı kut- 


1 Ku > 


Samsun Tekel fabrika- 


tik Merkeziyetçi Kadınlar, ortak bildiri dağıtarak şöyle dediler: «Biz emekçiler kadınıyla, erkeğiyle antifaşist, güç ve eylem birliğine omuz veriyor, fa- 


şizme geçit -vermeyeceği- . 


mizi haykırıyoruz. Yaşasın 


sında ilerici emekçi ka- güç ve eylem birliğimiz!» 
dınların muhtırası dağı- İzmir'de engelemeler netıldı. deniyle 22 Mart günü ya- 

Kısacası, yurdun dört pılan 8 Mart toplantısın- 


bir yanında 8 MART DÜN- 
YA KADINLAR GÜNÜ'nde, kadınlarımız bağımsızlık, demokrasi, barış için, toplumsal ilerleme ve sosyalizm için bir savaş bayrağı gibi dikildiler. Çocuklarımızın mutlu ve güvenli geleceği için, sömürüye, eşitsizliğe, şoven baskılara son vermek için savaşım kararlılıklarını gösterdiler. Fabrikalarda işçi, emekçi kadınlar 8 Mart'ın savaş bayrağını fabrikalara dikerken, bu yılın 8 
Mart'ı kadın hareketinde 


da, Birlik Dayanışma, TİP, TSİP birarada yaptıkları kutlamada, “Yaşasın antifaşist eylem birliği” belgisini yükselttiler. 

1980 yılı 8 Mart'ı demokratik kadın hareketinin eylem birliğinde önemli bir aşamayı başlattı. İKD Genel Başkanı 
Beria Onger, TİP Kadın Seksiyonu Başkanı Nermin Aksın, Demokratik Kadınlar Birliği Genel Başkanı Yıldız Gürcan, emekçi kadınlar gününün 
70. yıldönümü nedeniyle 


çok önemli bir gelişme- bir basın açıklaması yap- nin de müjdecisi oldu. tılar. Bu açıklamada şöy-Seydişehir'de (o Mersin'de, le deniyordu: «Ekonomik, Adana'da, Uzunköprü'de demokratik hakiara, doğ- 


Tekel fabrikasında, Beşikdüzü'de, Samsun'da demokratik kadın hareketi, eylem birliği mitingleri, forumları, muhtıra dağıtı- mı gibi ortak eylemlerde 


rudan doğruya yaşam hakkına yapılan saldırıları göğüslemenin yolu, tüm demokratik güçlerin eylem birliğini sağlamak ve ülke çapında yığınların 


birleşti. örgütlü mücadelesini yük-Diyarbakır'da Tlerici Ka seltmekten geçmektir.» 
dınlar, Devrimci Demok- Tüm demokratik güçle- 


rat Kadınlar ve Demokra- 


rin antifaşist eylem ve cephe birliğinin sağlanması yolunda önemli gelişmeler kaydedilmektedir. 
Bu somut koşullarda kadınlarımıza çok önemli görevler düşmektedir. Demokratik kadın hareketinde en geniş eylem ve güc birliğinin sağlanması, tüm demokrasi güçlerinin eylem birliğinin pekiştiril- 


bulunacaktır 

İşçi ve emekçi kadınlar, emperyalizme, işbirlikçi tekelci burjuvaziye karşı barış demokrasi, bağımsızık ve toplumsal ilerle me savaşında büyük bir güctür 
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Anlaşmaları Yırtılmalıdır 


yl önce NATO, “Sovyet 
31: tehdidi"ne karşı kurulmuş-Hâlâ NATO'cular bu masalı aae a 1 gerekçe olarak kullanmaktan bıkmadılar. 
Ülkemizde de ABD ve NATO'ya bagımlılığın savunucuları emekçi yıgınları aynı masal ile uyutmak istiyorlar. Bu amaçla gerçekleri çarpıtıyorlar. Gerici basın bu amaçla emperyalist haber ajanslarınca yaygınlaştırılan haberleri yineliyor. 
Son günlerde, bir süre önce Pravda gazetesinde 48 CHP'li parlamenterin Meclis'e verdiği soruşturma önergesinden yapılan alıntı, sözde SSCB Türkiye'yi bir nükleer mezarlık haline getirmek istiyormuş şeklinde çarpıtıldı. 


3 Nisan 1980 tarihli Tercü- 


man'da Nazlı Ilıcak, «Pravda kendi söylemek istediğini Halk Partililer'e söyletiverdi. Arkadan üslerin İran'a karşı kullanılacağı iddiası geldi. Halbuki, Amerika ile imzalanan anlaşma da üşlerin faaliyetinin NATO'nun amaçlarıyla sınırlı olduğu belirtilmiştir» diyor. Ya NA-TO'nun amaçları neyle sınırlıdır diye soralım biz de... 1967'de Ortadoğu savaşında Amerikan uçakları Adana'daki İncirlik üssünden havalanmadı mı? 


«Sovyet Tehdidi» Arkasında Gerçekleri Gizleyemezler 


Bu çarpık haberlerle ulusal onurumuzun utanç kaynağı olan NATO üyeliği ve ABD ile imzalanan ikili kölelik anlaşmaları gereğince topraklarımıza yerleştirilmiş 
101 üssü gizlemek olanaklı değildir. 

Türkiye'de bugün, güçlü nükleer silahlar vardır. Bu silahların nükleer başlıkları 8 yerde ABD-Türk “ortak”. depolarında ABD denetiminde saklanmaktadır. Ne yaptığının hesabını soramadığımız casusluk uçakları buralardan uçurulmaktadır. Buralardan uçurulan U-2 casus uçaklarına, Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ile Amerikan generalleri arasında sürdürülen pazarlıklar sonucu, 50 milyon dolar karşılığında uçuş izni verildiği ileri sürülüyor. Dışişleri, kimi iç ve dış basında yeralan bu haberleri yalanlamıyor. İşte, asıl tehlike bunlar değil midir? Bunların yalnızca Türkiye'de değil, bölgemizde de barışı tehdit ettikleri gizlenebilir mi? 

29 Mart 1980 tarihinde Türkiye-ABD Savunma ve İşbirliği Antlaşması imzalandı. Kısa adı ile SİA diye anılan bu yeni antlaşma 5 yıluk bir süreyi kapsıyor. Üsler, ordunun modernizasyonu ve ortak savunma işbirliği gibi üç tamamlayıcı antlaşmayı - içeriyor. 


Bu antlaşma, Türkiye'ye yeni yükümlülükler getiriyor; onu emperyalizmin ekonomik, politik ve askersel politikasına daha sıkı bağlyor. 

ABD, bu antlaşma ile Türkiye'- yi Ortadoğu politikasında daha güvenilir bir araç haline getirmek istiyor. Bu amaçla, ülkemizi daha yoğun silahlandırma yoluna gidiyor. 

Washington, egemenliğini pekiştirme programı çerçevesinde, topraklarından 13.000 kilometre uzaklıktaki Türkiye'nin gizli servisi için 1961-78 döneminde 5 milyon 


200 bin dolar harcayarak özel iş- . 


kence uzmanları, ajan provokatör- 


ler, karşıdevrimciler à 
Yeni anlaşmada bu A d 


maların daha da genişletilmesi öngörülüyor. 

Antlaşma, Washington yönetimine “ulusal çıkarlar bölgesi” saydığı İran körfezi ve Hint Okyanusu bölgesinde girişeceği askersel bir saldırıda Türkiye topraklarını kullanma hakkı tanıyor. 


Topraklarımızdaki Amerikan saldırı üsleri kalıcı statüye bağlanıyor ve süresi bir yıl uzatılıyor. 
Ayrıca, İncirlik, Pirinçlik, Sinop, Karamürsel, Kargaburun, Belbaşı, Elmadağ, Mahmutdağ, Türecik, Şahintepe, Yamanlar gibi üslerin tümüyle ABD'nin kontrolünde olduğu özel olarak vurgulanıyor. 


Ayrıca, üsler «nükleer silahlar- 


la; Sinop, Belbaşı, İncirlik en geniş | 


elektronik araçlarla donatılacaktır» deniyor. Üslerde şimdi de nükleer silahlar vardır. Çıkacak bir savaşta Türkiye'nin nükleer bir mezarlık haline geleceği kesindir. 

Yeni antlaşma, ulusal bağımsızlığımızı, egemenliğimizi, toprak bütünlüğümüzü ciddi bir tehlikeye sokuyor. Dünyada ve. bölgemizde barış ve güvenliği tehdit ediyor. 


Askersel Tehdidin Kaynağı : ABD Emperyalizmi 


ABD kaynaklarına göre NATO' nun Avrupa'da 8.700 nükleer silahı- na karşılık SSCB'nin 3.500 nükleer silahı bulunmaktadır. Son 10 yıl içinde SSCB'nin Avrupa kesimi topraklarındaki orta menzilli nükleer başlıklı silahlarında hiçbir artış olmamıştır, SSCB nükleer silahlarının hiçbirinin kendi sıpırları dışında olmamasına karşın ABD'nin Avrupa” da ve dünyanın çeşitli ülkelerinde nükleer silahları bulunmaktadır. Bu silahlar sosyalist ülkeleri çevreleyen 2.500 üsse yerleştirilmiş ya da denizaltılarda seyyar halde bulun maktadır. 


ABD emperyalizmi, yeni antlaşma ile Türkiye'yi NATO'ya ve ABD'ye daha da bağlarken, yine “Sovyet tehlikesine karşı savunma”, “dünyada güvenliği sağlama” gibi gerekçeler arkasına sığınıyor; Türkiye'nin koruyuculuğunu üstleniyor. Bugün dünyada askersel bir 


. tehdit sözkonusu ise, kimin kimi 


tehdit ettiği söylenebilir? 


Bugün ABD'nde, FAC'nde silahlanmadan büyük çıkarları olan çevreler vardır. Bunlar etkin oldukları 


ülkeleri saldırgan amaçlar ile silah- 


lanmaya itmektedirler. SSCB'nde ve diğer sosyalist ülkelerde ise böyle grur'ar yoktur. Bu ülkelerin dış politikaları kalıcı barış ve güvenliği 


bü ülkelerin yalnızca devlet başkanlarının demeçlerindeki önerileri ile değil, tek yanlı girişilen silahsızlanma eylemleriyle kanıtlanmıştır. 


Durum boyle iken, özellikle ABD ve FAC gibi Batı ülkeleri sürekli olarak silahlanma alanında atılımlar yapıyorlar; bunu yaparken de, Batı ülkelerinin silahlanmağda geri kaldığı, Sovyet tehlikesine karşıkoyamayacağı yalanlarının arka - sına sığınıyorlar. Bunun dış tehlike ile hiçbir ilgisi yoktur. Yalnızca silah tekellerinin kârlarını artırmaları ile bir ilgisi vardır. 


SSCB ve Varşova Antlaşması Ülkelerinin Silahsızlanma Girişimleri 


1970-1980 arasi, emperyalist ülkelerin artan silahlanma girişimlerine karşı, dünya barış güçlerinin yoğun çabaları sonucu barış ve güvenlik yolunda önemli adımlar atıldı. İşte ülkemizde, çıkarlarını NA-TO'cu çevrelere, tekellere bağlamış olanlar bu barış girişimlerini, çetin aşamalar geçiren büyük savaşımı geçiştiriyorlar, halka yansıtınıyorlar. 1970-80 arasında, 1970 Martında nükleer silahların çoğaltılmaması antlaşması yürürlüğe girdikten sonra, SSCB'nin girişimleriyle SSCB ve ABD nükleer silahlar ve karşılıklı silah indirimi konusunda en az kırk 


kez biraraya geldiler ve çeşitli anlaşmalar imzaladılar. ABD'nin yanısıra, SSCB, nükleer savaşın önlenmesi konusunda Fransa ve İngiltere ile de resmi antlaşmalar imzaladı. Ayrıca dünya barış güçleri, Avrupa güvenlik ve işbirliği sorununu tartıştıkları büyük toplantılar düzenlediler. 1976 Eylülünde Helsinki'- de Silahlanma Yarışına: Sonverme, Silahsızlanma ve Detant Dünya Konferansı yapıldı. Konferansa içlerinde Türkiye'nin de bulunduğu 


90'ı aşkın ülkenin ve 52 uluslararası örgütün odelegasyonları katıldı. 
Dünya barış güçleri, Eylül 1977'de dünya çapında Nötron bombasını ve diğer kitle kırım silahlarının tümünü protesto kampanyası düzenlenmesini kararlaştırdı. 1979 Aralık ayı içinde Avrupa'da yeni ABD füzelerine karşı çıkıldı, çeşitli kitlesel gösteriler yapıldı. Son on yıl içinde Birleşmiş Milletler Genel Konseyi'- nin çalışmalarında detantın derinleştirilmesi, silahlanma yarışının durdurulması ve dünyanın çeşitli yerlerinde barışçıl çözümlere ulaşılması konularında öreriler hep SSCB'den geldi. 


ös Varşova Antlaşması “Ül 


i barış Gn ça- 


soğuk savaşı pervasızca tırmandıramadı. SSCB, sözle eylemin uyumluluğuna somut bir örnek vererek, Orta Avrupa'nın en gerilimli bölgesi olan Demokratik Alman Cumhuriyeti topraklarından tek yanlı olarak 20 bin Sovyet askeri, bin tank ve belirli ölçüde başka askersel teknik araçları geriçekti. 

Soğuk savaş rüzgarlarının nereden estiği açık değil mi? 


Kalıcı Barış Yolunda Bıkmadan Yorulmadan 


İnsanlık bir yol ayrımındadır. 
Halklararası karşılıklı güven ve işbirliği yolundan mı gidilecek, yoksa güvensizlik, silahlanma ve savaşın kıyısından mı yürünecek? 

Aralık 1979'da NATO Konseyi'- nin Washington'un baskısı ile yeni bazı füzelerin Batı Avrupa'ya yerleştirilmesi kararı tüm dünya barışseverleri tarafından sert tepki ile karşılandı. Dünyanın heryerinde toplumun çeşitli katmanlarından gelen barışseverler, politikacılar, dinadamları, sendikacılar, ilerici partiler ve örgütler bu yeni silahlanma döngüsüne karşı gür seslerini yükselttiler. Geniş toplumsal hareket NATO ülkelerinden bazılarını karara karşı çıkmaya ya da kararlarını bildirmeyi ertelemeye yöneltti. Türkiye hükümeti ise bu konuda çekimser olduğunu bildirdi. 

Ancak Türkiye barışsever güçleri, başını işçi sınıfının çektiği geniş emekçi yığınlar bu konuda çekimser değildir. Onlar Avrupa'ya yeni silahların yerleştirilmesi, soğuk savaşın tırmandırılması konusundaki tavırlarını eylem alanlarında dile getirdiler, getirecekler. 
Onlara artık ne 1950'lerin "Amerika, Amerika, Türkler Dünya Durdukça, Beraberdir Seninle, Hürriyet Savaşında” türküleri, ne de Sovyet saldırısı tehdidi masalları sökmeyecektir. Onlar ekmek kavgasının 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atılmış olarak gidilecek. 
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emperyalizme karşı kavga olduğunu biliyorlar. NATO yükümlülüklerinin kendi sırtlarına bineceğini, yeni açlık paketlerine, pahalılık reçetelerine dönüşeceğini biliyorlar. 
Onlar ekmek ve özgürlük kavgaları ile ikili kölelik anlaşmalarının yırtılması, üslerin sökülmesi, NATO'- lardan çıkılması kavgasını birleştiriyorlar. 

Grev çadırlarından, alanlardan, 

savaş boylarından seslerini yükseltiyorlar : 
Bugüne dek SSCB'nin “halkların kendi yazgılarını tayin ilkesine aykırı olarak” herhangi bir ülkeye askersel saldırısı görülmemiştir. Oysa ABD'nin dünyanın çeşitli ülkelerin- deki halkların iradesini hiçe sayan dolaylı ve dolaysız çok sayıda askersel saldırıları olmuştur. Yalnızca Ortadoğu, Vietnam, Küba, Şili ve Angola müdahaleleri ABD'nin kirli yüzünü açığa vurmaya yeterlidir. 


İş, Ekmek, Özgürlük İçin NATO'ya, İkili Kölelik 


Antlaşmalarına Hayır! 


SSCB ve Varşova Antlaşması'- nın öbür ülkeleri dünyada kalıcı barışı sabırla zorluyorlar. Son günlerde, Polonya Birleşik İşçi Partisi 
1. Sekreteri Gierek, Parti Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Helsinki Sonuç Belgesi'ni imzalayan devletlerin Varşova'da yeni bir konferans toplamalarımı ve burada askersel yu muşama sonuçlarını görüşerek pratik kararlar almalarını önerdi. Varşova Antlaşması ülkeleri, Avrupa'- ya Pershing-2 ve Kruyz füzelerinin yerleştirilmesini hedefleyen NATO kararından hemen sonra da, benzer bir çağrıda bulunmuşlar, “Genel Avrupa Saldırmazlık Antlaşması” imzalanmasını istemişlerdi. Gierek'in önerdiği konferans, 1980 Kasunında Madrid'de yapılacak olan “Genel Avrupa Konferansı'na bir hazırlık niteliğinde olacak ve böylece Madrid Konferansı'na askersel yumuşama alanında ileri bir adım 

> 

Öte yanda, Dünya Barış Konseyi de, Madrid Konferansı'nın hemen öncesinde, Eylül ayında Sofya'da “Barış İçin Dünya Halkları Parlamentosu”nu topluyor. Bu toplantı, barış güçlerinin tarihteki en geniş forumu olacak. Toplantıya, çoğunluğu yığın örgütleri, fabrikalar, okullardan seçilmiş ulusal delegasyonlar katılacak. Ülkemizde de Barış Derneği şimdiden bu konuda hazırlıklar yapıyor. 


Dünyadaki barış hareketinin öncülüğünü yapan SSCB ve Varşo- 


va Antlaşması ülkelerinin somut gi 


rişimlerine bakarak, sağduyulu bir kişi nasıl ciddi olarak bir Sovyet tehdidi savında bulunabilir ki? 
Ama bu sav sürekli ileri sürülüyor. Bu savı ileri sürenler, NATO ile Varşova Antlaşması arasındaki uzlaşmaz ayrımı görmüyorlar. Bu antlaşmaların sınıfsal amaçları, ideolojileri, politikalarının niteliği farklı. Bir tarafta barış, uluslararası işbirliği var; öteki tarafta saldırganlık, savaş körükleyiciliği... Bir tarafta işçi sınıfı, geniş emekçi yıgınlar; öte tarafta silah tüccarları, büyük askersel-endüstri kurumları- nın elebaşları, tekelci burjuvazi.. 


Kuşkusuz, ülkemizde de bu ayrımı görmemek, göstermemek, NA-TO'nun savunma niteliği üzerine hayal kurmak ile bunu yapanların sınıfsal çıkarları ideolojileri arasında kopmaz bağlar var. İşte bu yüzden, ABD emperyalizminin saldırganlık antlaşmalarını barış antlaşmaları olarak sunuyorlar; yeni kölelik antlaşmaları imzalıyorlar. 
“Sovyet saldırısı tehdidi” yalanı ile asıl saldıranı gizlemeye çalışıyorlar. 


NATO'dan ÇIKALIM! 
ÜSLERE HAYIR! 


İKİLİ KÖLELİK ANTLAŞMALA- 
RI YIRTILSIN! 


Saldırı 


Örgütüdür 


NATO (KUZEY ATLANTİK ANTLAŞMASI ÖRGÜTÜ) 

NEDİR; NE ZAMAN, NE AMAÇLA KURULDU: 

KİMLER ÜYESİDİR?. 
e NATO, merkezsel bir komutanlık altında, Batı'lı kapitalist ülkelerin askersel güçlerini birleştirdikleri bir örgüttür. 
e 2. Dünya Savaşı sonunda, faşizmin yenilgisi ile Batı Avrupa'da gelişmeye başlayan sol akımları engellemek amacı ile 4 Nisan 1949 tarihinde kurulmuştur. NATO, emperyalist devletlerin sınıf düşmanlarına (sosyalist topluluk, işçi sınıfı ve öteki tüm emekçi örgütleri, partileri ve ulusal kurtuluş hareketi) karşı oluşturdukları bir birliktir. Elebaşları tarafından “Sovyet askersel tehdidi"- ne, Varşova Antlaşması'na karşı gerekli bir tepki olarak gösterilen NATO, her nedense, Varşova Antlaşması'ndan tam altı yıl önce kurulmuştur. , e NATO'nun ilk üyeleri ABD, Ingiltere, Fransa, Italya, Kanada, Hollanda, Belçika, Lüksemburg, Portekiz, Norveç, Danimarka ve İzlanda'dır. 1952 yılında Türkiye ve Yunanistan NATO üyesi oldular. Ensonu Federal Almanya Cumhuriyeti (FAC) önce ayrı bir devlet haline getirildi ve 1955'de NATO üyesi oldu. 1966 yılında Fransa NATO'ya karşı askersel yükümlülüklerini terketti, Yunanistan 1974'de NATO'dan kısmen ayrıldı. 
e Emperyalist çevreler dünyada kendi açılarından önemli gördükleri yerlerde NATO'dan başka askersel-politik bloklar da oluşturdular. 1954-1955 yıllarında SEATO (Güney Doğu Asya Antlaşma Örgütü) ve CENTO'yu (Merkezsel Antlaşma Örgütü) kurdular. CENTO'ya giren ülkemiz Türkiye, emperyalizmin Ortadoğu ve Asya'daki bloklarını birbirine bağlayan önemli bir halka oldu. Ancak SEATO 1975'de Vietnam halkının emperyalizme karşı utkusu sonunda çöktü; 1979 yılında İran ve Pakistan'ın CENTO'dan çıkması ile bu blok da dağıldı. 
NATO ABD'NIN ÇIKARLARINA NASIL HİZMET EDİYOR? 

e ABD, NATO'yu dünyadaki önderliği ele geçirmenin bir aracı olarak görmektedir. 2. Dünya Savaşı sonrası yıllarda Amerika'da yönetimde bulunanların tümü, eğilimleri farklı olsa da NATO'yu ABD emperyalizminin yayılma politikasının bir aracı olarak görmüşlerdir. Bu politika ile hem kapitalist sistemin korunup sürdürülmesi; hem de ABD'nin askersel ve politik alanda dünya- ya egemen olması amaçlanmaktadır. 
BATI AVRUPA'NIN ABD EMPERYALİZMİ VE NATO AÇISINDAN ÖNEMİ NEDİR? 

e ABD, 2. Dünya Savaşı sonrasında kısa bir süre içinde Avrupa'dan çekeceğini söylediği askersel birliklerini bir türlü çekmemiş ve sayılarını her yıl artırmıştır. Bugün ABD'nin Batı Avrupa'da 300.000 kişilik bir ordusu vardır. 

Batı Avrupa, 

* ABD tekelci sermayesi için çok kârlı bir alandır; 

* ABD için her zaman önemli rakiptir; 

* Sosyalist ülkelere karşı bir saldırı savaşı başlatılması halinde ABD topraklarını koruyacak bir tampondur; 

° Doğuya doğrudan askersel darbe indirmeye hazırlanan askersel güçlerin geliştirilmesi için bir sıçrama tahtasıdır. ey 

NATO NEYİN GÖREVLİSİDİR? AMACI NEDİR? 

e Kuruluşundan bu yana NATO önemli bir sınıfsal görev yerine getiriyor: Kapitalizmin güvencesi oluyor. Ne yolla başarıyor bu görevi? Askersel gücünü hızla artırarak, silahlanma yarışıhı hızlandırarak; sosyalist ülkelere karşı saldırı planları düzenleyerek, kapitalist ülkelerde ve gelişmekte olan ülkelerde ilerici, demokratik güçlerin hareketlerini kırma girişimlerinde bulunarak. 
e ABD emperyalistleri ve ortakları “barış istiyorsan, savaşa hazırlan” belgisi ile silahlanmayı sürekli artırıyor ve yeniliyorlar. ABD ve bağlaşıklarının ulusal güvenlikleri bugün daha mı sağlam diye sormak gerekiyor kendilerine? Silahlanma harcamalarının böylesine çılgınca artırılması, yeni bir savaş tehlikesini azaltmaya yarıyor mu? Elbette hayır. 

e Yayılmacı politikası ile NATO, kuruluşundan bu yana ulusal kurtuluş hareketlerinin karşısına bir savaş örgütü olarak dikiliyor. NATO, Cezayir'deki sömürge savaşında Fransa'ya yardım etti. Afrika'nın sömürge savaşlarının hemen hepsinde özgürlük savaşçıları NATO silahlarıyla kurşunlandı. Asya'da, Ortadoğu'da, Latin Amerika'da ilerici hareketlere karşı ihanet çeteleri oluş- 


,turdu, bunları donattı, güçlendirdi. 


e Bütün bunların sonucu, uluslararası gerginliğin artması, sürekli saldırganlık, hiç durmaksızın silahlanma. 
başka devletlerin içişlerine karışma, tehdit, tehdittir. 


a 


SONUÇ OLARAK, GÜNÜMÜZDE NATO'NUN TÜM GİRİŞİMLERİ, ONUN SAVUNMA İLE HİÇBİR İLİŞKİSİ OLMADIĞINI ORTAYA KOYMAKTADIR. 

e NATO, dünyayı “savaş uçurumunun kıyısında bir denge"'ye sürüklemektedir. 

e NATO, ABD emperyalistlerinin Batı Avrupa topraklarında Sovyetler Birliği'ndeki stratejik hedefleri vuracak Pershing-2 ve Kruyz füzeleri bulundurmasını onaylıyor. 
e NATO'nun elebaşısı ABD, NATO üyesi ülkelerle yaptığı ayrı ikili anlaşmalarla onların içişlerine karışıyor; işine gelen rejimleri iktidara getirme olanağına kavu-Şuyor. 

e NATO dünyanın heryerinde tekelci sermayenin egemenliğini kurmak, işçi hareketini, demokratik güçleri sindirmek için gövde gösterileri yapıyor. Ulusal kurtuluş hareketlerini eziyor. Çıkarları açısından önemli gördüğü yerlerde yeni paktlar, özel “çevik birlikler” oluşturuyor. 

e NATO, silahsızlanma yönünde Sovyetler Birliği ve sosyalist ülkelerden gelen önerileri geri çeviriyor; barış yönünde alınan ortak kararlara uymamakta sakınca görmüyor. 

e Emperyalizmin yeni bir dünya savaşı çıkarma planları karşısında en güçlü engel Sovyetler Birliği ve Varşova Paktı ülkeleridir. 

° Varşova Paktı Avrupa'da uluslararası azaltmaya çalışıyor. 

* Uluslararası emperyalizmin ve iç karşıdevrimci güçlerin saldırılarına karşı ilerici hareketlerin kazanımlarını koruyor; onlara kardeşçe yardımda bulunuyor. Bunun son örneği SSCB'nin Afganistan ile dayanışmasıdır. 

* Asya'da, Afrika'da, Latin Amerika'da özgürlük ve ulusal kurtuluş bayrağının dalgalandığı heryerde emperyalist saldırganlara karşı bu hareketleri destekliyor. 

ULUSLARARASI BARIŞIN SAĞLANMASINDA 

ÇİN NASIL BİR ROL OYNUYOR? 

e Çin, antisovyetizmi politikasına tek ölçüt yaptığı için, emperyalizmin Uzakdoğu'daki bağlaşığı, NATO'nun 16. 
üyesi durumundadır. Çin'in yayılmacı askersel hazırlıkları NATO çevrelerinden destek görüyor; kimi Avrupalı NATO ülkeleri Çin'i modern silahlarla donatmaya isteklidirler. Çin'in komşularına yönelik (o saldırganlığı ve Amerikan emperyalistleriyle işbirliğini pekiştirme girişimleri dünya barışı için ciddi bir tehlikedir. 

NATO TÜRKİYE'YE NEYE MAL OLUYOR? 

e Başta ABD emperyalistleri olmak üzere NATO elebaşları silahlanma yarışına özel önem veriyorlar. Türkiye'- nin, Amerikalı uzmanların “güvensizlik yayı” dedikleri bölgede yeralması onun stratejik önemini artırıyor. Emperyalistler bu bölgede Türkiye'yi yeni askersel bloklara sürüklemeyi; emperyalizme daha da bağımlı kılmayı; bu bölgede yitirdiklerini Türkiye'deki yeni kazanımları ile pekiştirmeyi amaçlıyorlar. 

Bu amaçla; 

e Türkiye, nüfusuna oranla dünyada en büyük orduyu besliyor, en yüksek askersel harcamaları yapıyor. 

e İşsizler ordusu gittikçe büyürken, sanayi yatırımlara ayrılan her 100 liraya karşılık askersel amaçla iki katı, 
225 TL. harcanıyor. 

« 1978'de silahlanma-savunma bütçesine 53 milyar lira ayrıldı. Oysa bu para ile 10 merkezsel sulama tesisi; ya da 3 elektrik santralı; ya da 50 merkezi içme suyu ve kanalizasyon tesisi; ya da 35 çeşitli büyüklükte fabrika yapılabilirdi. 

e Batı Avrupa'ya yeni silahların, Kruyz ve Pershine 2 
füzelerinin yerleştirilmesi, Türkiye'ye de yeni mali yü 

kümlülükler getirecektir. 

e Türkiye'nin her yıl toplam üretiminin “e 6'sı bu dipsiz kuyuya akıyor. NATO'culuk politikası Türkiye'yi ekonc» mik alanda bunalıma sürüklüyor. Üretim düşüyor; fiyatlar % 800'e; enflasyon oranı % 103'e varıyor; dış borçlar artıyor, halka dönük hizmetlere yatırılacak fon kalmıyor... 


gerginliği 
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Antifaşist Gençliğin Güncel Görevleri 


| Eylem Birliği ve 


Uluslararası Dayanışma 


Geçtiğimiz günler, Türkiye İlerici gençlik hareketi, bir bütün olarak antifaşist gençlik açısından önemli gelişmelere tanık oldu. 16 
Mart faşist kırımının 2. yıldönümü'nde İGD'nin üyesi bulunduğu Dünya Demokratik Gençlik Federasyonu ve Uluslararası Öğrenci Birliği temsilcileri, Yunanistan, Fransa ve Federal Almanya ilerici gençliğinin yayın organlarının temsilcileri, ilerici gençliğin davetlisi olarak ülkemize geldiler. Çeşitli eiltliklere katıldılar. Ankara'da parlamenterlerle ve demokratik örgüt temsilcileriyle görüştüler. İstanbul'- da bir grevi ziyaret ettiler, İstanbul Barosu yöneticileri, İstanbul Üniversitesi Rektör vekili, demokratik örgüt ve sendika yöneticileriyle konuştular. İlerici, devrimci yayın organlarının temsilcileriyle görüşmelerde bulundular, Güneşli Dünya'yı ziyaret ettiler. Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrencilerin düzenlediği bir toplantıya katıldılar, konuşmalar yaptılar. Karşılıklı konuşmalarda, ikili görüşlemelerde daha çok Türkiye gençliği ve halkı ile uluslararası dayanışmanın yükseltilmesi üzerinde durulduğunun belirtilmesi bir rastlantı değildir. Günümüz Türkiyesi'nde işçi sınıfı ve demokrasi güçlerinin savaşımının yakıcı gereksinimlerinden birisinin somutlanmasıdır. 


Bunun nedeni açıktır. Bugün ülkemizde gençlik, egemen güçler tarafından baskı, terör ve yıkım sürecine itilmiştir. Genç insanlar köyde-kentte, okulda-fabrikada, bulundukları her alanda bu sürecinin aġir sonuçlarıyla karşı karşıyadırlar. 
Can güvenliği yoktur. Faşist terör, artan antidemokratik saldırılar 

enç insanları tırpan gibi biçiyor. 
grenim özgürlüğü ayaklar altına alınmıştır. 

İşbirlikçi tekelci burjuvazinin halkımıza dayattığı ekonomik yıkım politikası, gençlerimizin zaten kısıtlı olan mali kaynaklarını iyice güdükleştirmiştir. Barınma, beslenme, ders araç ve gereçlerini satınalma olanakları daralmıştır. Öğrenci yurtlarının sayısı, gereksinimi 0- lan öğrenci gençlere yetmiyor. Varolan yurtların kapasitesi sınırlı tutuluyor. Sağlığa ve barınmaya elverişsiz koşullar, sürekli aramalar-taramalar öğrenci gençleri bezdiriyor. Kira fiyatlarının füze gibi tırmandığı koşullarda kiralık ev bulmada çıkarılan güçlükler, gençlere bu yolu da kapıyor. Ders kitapları- nın yanına bile yaklaşılmıyor. Öğrenci gençler gerekli besini alamıyorlar. Okullarda yemek çıkmıyor; çıkan yemekler de ya pahalıdır ya da kalitesi, besin değeri düşüktür. 
Ezbere dayanan eğitim sistemi çağdaş teknolojinin ve uygarlık düzeyinin çok uzağındadır. Antidemokratik yasa ve yönetmelikler gençliğin demokratik istemlerini karşılamıyor; tersine ayakbağı oluyor. 
Varolan eğitim sistemi; gerici disiplin yönetmelikleriyle, getirdiği diğer (kısıtlamalarla gelecekte bu ülkeyi yönetecek olan gençlerimizin yönetime katılmasını engelliyor. En küçük bir politik girişimde, gençler, kendilerini okulun dışında bulu- 


yorlar. Okul içinde öğrenci gençliğin örgütlenme hakkını kısıtlayanlar, gençlerin ilerici, demokratik yığın örgütleri üzerinde ağır baskılar uyguluyorlar. Bugün kapatılmayan tek bir ilerici gençlik örgütü kalmamıştır. İlerici gençlik örgütlerinin yöneticileri, üyeleri gözaltına alınmakta, tutuklanmakta, günlerce, aylarca zindanlarda tutulmakta, ilerici gençliğin yayın organları “izerindeki yasaklamalar ve baskılar tırmanışını sürdürmektedir. 

Öğrenci gençliğin sorunları yalnızca öğrenim dönemiyle sınırlı değildir. e Okullarını binbir güçlükle bitiren gençler, yaşamın acı gerçeğiyle karşılaşıyorlar, iş bulamıyorlar, gerekli bir eğitimden geçmediklerinden, uzmanlık alanlarında yetersiz kalıyorlar. 

Sorun, yalnızca yükseköğrenim gençliğin sorunu da değildir. Tüm gençlik kesimleri baskı, terör, yıkım sürecinin ağır sonuçlarından pay- 


larına düşeni alıyorlar. Gençler a- 


rasında işsizlik hızla yayılıyor. Bunun sonucu olarak, moral ve ahlaksal çöküntü yaygınlaşıyor, yozlaşma alabildiğine hızlanıyor. 
Böylesi koşullarda, elbetteki gençliğin en bilinçli kesimini oluşturan antifaşist gençliğin, yapacağı, yapmak zorunda olduğu pek çok şey vardır. Öne çıkan görev tüm ilerici, antifaşist gençlik kesimleri- nin eylem birliğini sağlamaları ve ortak sorunlarının karşısına tek bir yürek tek bir yumruk olarak dikilmeleridir. Tüm antifaşist gençlik yıgınlarının özlemi ve istemi de bu yöndedir. Ne var ki, küçükburjuva “sol” devrimcisi kimi grupların şefleri sempatizanlarının bu doğrultudaki özlem ve isteklerini sekter, grupçu konumlarında hapsetmek, köreltmek istiyorlar; eylem birliği 


li ve güncel görevler nelerdir? 


örgütleme hazırlıkları içindedir. 
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telim. Sizce bugün DDGF'nin ve dünya gençliğinin önündeki önem- 


- — Şubat ayında toplanan Yürütme Komitesi toplantımız, önümüzdeki dönemde ana görev olarak, barışı koruma ve silahsızlanma için savaşımı güçlendirmeyi belirlemiştir. Federasyonumuz 1981 
yılı başlarında, Finlandiya Ulusal Gençlik Konseyi'nin evsahipliğini yapacağı ve dünya gençliğine bir araya gelme ve barışı koruma kararlılığını gösterme için büyük bir olanak oluşturacak olan, Yumuşama ve Silahsızlanma için Dünya Gençlik ve Öğrenci Forumunu 


Üzerinde durulması gereken diğer bir görev de, gençliğin anti- emperyalist dayanışmasına hız vermek zorunluluğudur. Bu, Federasyonumuz için, tarihinin daha başlangıcından bu yana, temel bir görev olarak kabul edilmiş ve güç kaynağı olmuştur. 

“e Türkiye halkı ve gençliği ile uluslararası dayanışma konusunda neler söylemek istersiniz? 

“— Federasyonumuzun Yärütme Komitesi toplantısının, faşizm tehlikesine karşı, köklü demokratik değişiklikler yolunun açılması için savaşım yürüten Türkiye halkı ve gençliği ile dayanışmaya da 


| 
| 


Bi a. —— 


yönündeki eğilimleri baltalamaya çalışıyorlar. Fakat buna karşın yerel birimlerde küçükburjuva “sol” gruplara kapılananları da kapsayan tüm antifaşist gençlik yığınlarıyla şu ya da bu biçimde eylem birliği olanakları yaratılıyor. Mart ayı içerisindeki tüm önemli günlemelerde Türkiye çapında antifaşist gençliğin büyük bir bölümünü kapsayan yığınsal çıkışların gerçekleştirilmesi bunu kanıtlıyor. 
Kuşkusuz, eylem birliğinin yönü yalnızca birimlerde gerçekleştirilen ortak çıkışlarla sınırlı değildir. 
Gençliğin antifaşist eylem birliğinde asıl belirleyici yön, bir süre ön- 


“ce eylem birliği yapmak için bira- 


raya gelen ilerici gençlerin, genç öncülerin, sosyalist gençlerin, devrimci demokrat gençlerin ortak çauşmalarında O ifadesini buluyor. 


- Dörtlü eylem “gençliğin tüm 


birliği, antifaşist güçlerinin birliğinin sağlanması doğrultusunda ilerletici bir platform olarak öne çıkıyor. Şim- 


DDGF Temsilcisiyle 
Röportaj 

e Sayın Henrick-Brand Pedersen, önce Dünya Demokratik Gençlik Federasyonu'nun temsilcisi olarak ülkemizde bulunmanızdan ve bize kısa da olsa bir röportaj olanağı tanıdığınız- dan dolayı teşekkürlerimizi ile- 


özel bir önem Verdiğini vurgulamalıyım. Bugün Türkiye'de bulunmamızın nedeni de, işçi sınıfının savaş yolunda yürüyen üye örgütümüz İGD'nin ve diğer ilerici ve demokratik gençlik örgütlerinin yürüttüğü savaşıma somut bir katkıda bulunmaktır. Türkiye halkı ve gençliği, Dünya Demokratik Gençlik Federasyonu'nun militan dayanışmasına her zaman güvenebilir. Birlikte sonul utkuya ulaşacağımızdan eminiz. 


diye dek yapılan ortak eylemler bunu kanıtlamaktadır. Eylem birliğinin yukarıdan aşağıya her düzeyde geliştirilip tüm birimlere indirilmesi, yığınlara maledilmesi, her alanda geliştirilmesi ve tüm antifaşist gençlik kesimlerini kucaklayabilecek bir biçimde derinleştirilmesi ve genişletilmesi için henüz atılması gereken adımlar vardır. 
Gençliğin antifaşist eylem birliğinin farklı yönlerdeki gelişimi, bu sürece karmaşık bir görünüm kazandırıyor. Bu sürecin farklı yönlerini, yani birimlerde ve merkezsel düzeyde gelişen eylem birliği çalışmalarını karşı karşıya getirmemek, 


“diyalektik bir biçimde birbiriyle 


birleştirmek görevi gündemdedir. 
Gelişen farklı yönleri, tüm antifa- 


şist gençlik güçlerini tek bir nokta- 
.da toplayabilecek bir biçimde ele almak ve birbiriyle uyumlu kılmak 


gerekiyor ki, böylesine güç bir görevin üstesinden gelebilmek için işçi sınıfının savaş yolundan yürümek, O'nun savaşkan, aktif yedek gücü olmak zorunludur. Bu özgörev, tarihsel ve pratik olarak ilerici gençliğe aittir. Eylem birliği çalışmalarının merkezinde yeralan ilerici gençlik, eylemleri ve savaşımının doğrultusu açısından bu yetenekte olduğunu kanıtlamıştır. 

Ulusal düzeyde eylem birliği kadar, uluslararası düzeyde de Türkiye gençliğiyle dayanışmayı güçtendirmek, günümüzde iki ana görev olarak beliriyor. o Gericiliğin kanlı saldırıları, ancak ulusal ve uluslararası dayanaklar güçlendirilerek püskürtülebilir. 

Eylem birliği sürecinde olduğu gibi, uluslararası dayanışmanın güçlendirilmesinde de ilerici yurtsever gençlik belirleyici bir rol oynuyor. Bu, ilerici gençliğin dünya gençlik ve öğrenci hareketiyle kurduğu organik bağlardan ve uluslararası dayanışma temelinde gerçekleştirdiği çıkışlardan kaynaklanıyor. Günümüzde yükselen Türkiye gençliğiyle uluslararası dayanışma, bu temellere dayanıyor. Kuşkusuz gelecekte de bu böyle olacaktır. 


Gelişen sürecin karşılıklı etkileşimi içindeki bu iki ana yönü, gençlik hareketinin bugünü ve geleceği açısından iki ana görevi de ortaya koymaktadır: Eylem birliği ve uluslararası dayanışmayı güçlendir! 


